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YER: Makina Mühendisleri Odası Konferans Salonu 
Selânik Cad. No. 76 


T.M.M.O.B. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU YAPILDI 


Eylem ve girişimleri kabul edilen ve 


< 


haklılığı bir kez daha saptanan yönetim 


kurulu üyeleri. 


1. GENEL DURUM : 


Ekonomik Durum ve Türkiye'ye Etkileri : 

Bilindiği gibi 1974 yılında, dünya ekonomisi son 30 yılda tanık olmadığı bir ekonomik bunalımın içerisine girmiş bulunmaktadır. 1974 yılı içersinde dünya'da müşterek yaşanan husus, bütün ülkelerde enflasyonist baskının ilk defa gelişmiş ve gelişmemiş ülke ayırımı gözetmeden müşterek olarak seyretmesi olmuştur. Bugüne kadar yalnız gelişmemiş ekonomilere yabancı olmayan enflasyon 


ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
GENEL BAŞKANI DR. DURAN | TARAKLI'NIN 24.2.1975 GÜNÜ YAPILAN 
21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI 
AÇIŞ KONUŞMASININ ÖZETİ 


terimi bu yıl içerisinde gelişmiş ekonomilere de sıçramıştır. 1974 yılında gelişmiş ekonomilerde tüketim maddeleri fiyat artış oranı % 15 civarında gerçekleşirken, 
gelişmemiş ekonomilerde bu nisbet 1973 
yılında 96 24, 1974 yılının ilk üç ayında ise % 37 gibi astronomik düzeylerde oluşmuştur. Kısaca 1974 yılında enflasyon zengin, fakir ülke gözetmeden müzmin bir şekilde kapitalist ülkelerde kendisini hissettirir duruma gelmiştir. 

Kapitalist ülkelere hissedilen enflasyonist etkilerin baş nedeni 1973 yılında meydana gelen petrol bunalımıdır. Bilindiği gibi 1973 yılının son aylarında gerek miktar olarak azalma ve gerekse aşırı derecede fiat artışı sağlanarak dünya kamu oyuna sunulan petrol bunalımı, 1974 
Ocak ayına kadar dört misline yakın bir fiat artışı kaydederek etkisini sürdürmektedir. Petrol bir taraftan dünya enerji ihtiyacının % 50 sini sağlayan ve diğer taraftan da ham madde olarak gelişmiş ülkelerin henüz yerine ikame edecekleri başka madde bulamadıkları bir üründür. 
Bu nedenle 1973 yılında patlak veren petrol bunalımı gelişen ekonomileri de temelinden sarsmıştır. Büyük bir kaynak, gelişen ülkelerden petrol üreticisi geri kalmış ülkelere aktarılmış olmaktadır. Şu anda petrol üreticisi ülkeler ellerinde biriken değerleri kapitalist ülkelerde doğrudan doğruya veya beynelmilel kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak değerlendirmek çabasındadırlar. 

Bu durum dünya ülkelerinde kararsızlık, işsizlik, enflasyonist baskılar ve bugüne kadar alışılmış değer yargılarının temelden değişmelerine sebep olmuştur. 

Petrol bunalımı ve diğer nedenlerle de oluşan genel ekonomik bunalımdan memleketimiz bir taraftan petrolü (ham maddeyi) ve diğer taraftan gelişmiş teknolojiyi (mamul maddeyi) ithal etmek durumunda olduğundan daha fazla etkilenmiş bulunmaktadır. 


Örneğin 1974 yılının ilk 8 ayında akaryakıt ithalâtımız miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 43.8 
nisbetinde artış gösterirken; bu dönem içinde petrol ithalâtına bir önceki yıla nazaran % 250 nisbetinde daha fazla döviz ödemek zorunda kalmış bulunuyoruz. 

Yine 1974 yılının ilk sekiz ayında toplam ithalâtımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak % 32,5 nisbetinde artış gösterirken, değer olarak ödenen miktar © 73,7 nisbetinde artmıştır. 

Buna karşılık 1974 yılının ilk sekiz ayında toplam ihracat gelirlerimizde bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 90 
31,3 nisbetinde artış olmasına karşın, 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miktar olarak % 46,3 nisbetinde gerileme olmuştur. Miktar olarak bu gerileme % 47,1 nisbetiyle tarım ürünlerinin ihracatında olmuş, bunu % 31,5  nisbetiyle sanayi ürünleri ve % 22,7 nisbetiyle de maden cevherleri takip etmiştir. 

Bütün bunlara bağlı olarak da 1974 
yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak toptan eşya fiyatları genel endeksi W 32,7 nisbetinde artış göstermiştir. 


Netice olarak memleketimiz 1974 yılında yakın tarihimizde görmediğimiz çok ciddi bir ekonomik bunalımın içerisine düşmüş bulunmaktadır. Bu ekonomik bunalımın memleketlerin tarihlerinde görüldüğü sosyal bünyede tamiri mümkün olmayan yaralar açması söz konusudur. 
Korkumuz ise sosyal bunalımın giderek politik bunalımına dönüşmesidir. İşte bu nedenle gelişmekte olan demokrasimize herkesten daha önce sahip çıkması gereken ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimizin, üzerlerine ölü toprağı serpilmişcesine büyük bir umursamazlık içerisinde olaylara seyirci kalmalarını, Ziraat Mühendisleri Odası olarak şiddetle kınıyor, Türk Kamu Oyuna üzülerek şikâyet ediyor ve ilgililelri göreve davet ediyoruz. Böylesi bir ortamda, memleketimizin tarihinde görmediği uzun süreler boyunca, hükümet bunalımlarına tahammülü yoktur ve başkalarının sorumsuzluklarının bedelini de toplum olarak ödemek istememekteyiz. 


Politik Durum : 


Kıbrıs Barış Harekâtı : 


Bilindiği gibi 1974 yılında memleketimizin içte ve dışta en önemli politik olayı, ilkesi, büyük Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» olan Türk ordusunun, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve Türkiye'nin savunmasını güvence altına almak için Kıbrıs'ta başlattığı ve başarı ile sonuçlandırdığı «Kıbrıs Barış Harekâtı» olmuştur, 


Kıbrıs Barış Harekâtını 7'den 70'e kadar bütün halkımızın desteklediği gibi, Ziraat Mühendisleri Odası olarak da yürekten destekliyor ve bu başarıda katkısı olan Türk Ordusunu onun temsilcisi olan Kumandanlarının şahsında kutluyoruz. 
Kıbrıs Barış Harekâtının kararını alarak Türk Ordusuna böylesi bir başarıyı, bizlere de onun doyulmaz zevkini tattıran siyasi iktidara da minnet ve şükran hislerimizi sunuyoruz. 


A.B.D.'nin Uyguladığı Silâh Ambargosu : 


Tabii ki Türkiye'nin çok haklı olarak kendi öz çıkarları için Kıbrıs'ta giriştiği kişilikli eylemler, bu kişiliğimizi kazanmaktan gocunan çevreler tarafından hoş karşılanmayacak ve bir takım tepkiler gelecekti. Türk Kamu Gyunun yakından izlediği gibi en önemlisi A.B.D.” 
den Türkiye'ye «Silâhlı Ambargosu» uygulaması şeklinde olmuştur. 

Bilindiği gibi 2. Dünya Harbinden sonra memleketimizde, Almanya”dan boşalan yeri almak için, A.B.D. büyük gayret sarfetmiş ve son 25 sene içerisinde kendi yönünde başarılı da olmuştur. 


A.B.D. Türkiye üzerindeki yararlarını sağlamak için ekonomik, politik ve askeri yollarda girişimlerde bulunmuştur. A. 
B.D. adı geçen yararlarını sürdürmek için 
1948 yılından bu tarafa Truman Doktrini 
ve Marshall Plârı doğrultusunda hareket etmiştir. Bu arada Türk tarımında tarımsal bünyemize uymıyan süratli bir makinalaşma teşvik edilmiş, Türkiye'ye kısa zamanda özellikle Amerikan yapısı binlerce traktör satılmış, bir kaç sene içerisinde 50'ye yakın tipte traktör sevkedilerek memleketimiz traktör panayırı ve giderek traktör mezarlığı haline getirilmiştir. 

Memleketimizin o sanayileşmesi yönünde de A.B.D.nin bugüne kadar sağladığı teknik ve ekonomik faydalar da tümüyle Türkiye'yi A.B.D.'ne açık ve devamlı bir pazar haline getirmeye yönelmiştir. Türkiye sanayisi geliştikçe, A.B.D. 
den giderek daha fazla ithalât yapar du- 


ruma gelmiştir. Her ne kadar ithal edilen endüstri malların şekli mamul maddeden, parçaya doğru bir kayış göstermişse de ithalâtın hacim ve tutarlarında artış sağlanmış ve kurulan montaj sanayii ile Türkiye'nin sanayi kesiminin gelişmesi daha fazla A.B.D.'ne bağlı hale getirilmiştir. Zaten beklenen de buydu. A.B.. 
D için gaye hasıl olmuştur. 


Askeri bakımdan da A.B.D. Türkiye” ye teknik ve mali faydalar sağlamıştır. 
İkili anlaşmalar ve NATO çevresi içerisinde sürdürülen bu ilişkiler ile Türk Ordusu bütün faaliyetlerinde Amerikan tipi araç ve gereçleri kullanılır hale getirilmiştir. Başka bir deyimle Türkiye'nin kendi savunması A.B.D.'nin dudağından çıkacak iki kelimeye bağlı hale getirilmiştir. 

A.B.D. ile sürdürülen ekonomik ve askeri ilişkilerin; bu denli uzun görüşten uzak ve en kısa zamanda A.B.D.'den bağımsız hale gelmesini temin gayretlerin- den yoksun olarak sürdürülmesi neticesinde A.B.D. giderek Türkiye'nin özellikle dış politikasının oluşmasında da etkili olmağa başlamıştır. Bu nedenle yakın tarihimizde Türkiye'nin öz çıkanlarına ters düşen bir çok ödünlerin beynelmilel alanda verildiğine, Türk Kamu Oyu şahit olmuştur. 


Yukarıda bahsettiğimiz politik ve askeri ödün, 1974 yılında Kıbrıs konusunda 
7 den 70'e bütün Türklerin yürekten destekledikleri «Kıbrıs Barış Harekâtı» sırarasında verilmediğinde; ikili anlaşmalar, NATO'nun Kalesi Türkiyenin savunmasız kalması ve NATO'nun ilkeleri bir kenara itilerek, Türkiye'ye A.B.D.'den yapılan askeri malzeme sevki durdurulmuştur. Çünkü Türkiye bağımsızlık için çırpınan Kıbrıs Türk Toplumuna, bu bağımsızlıklarının sağlanması için yardım etmiştir. Kendi savunması için gerekli askeri kaleyi savunmuştur. Ama, A.B.D.'nin arzusu hilâfına bunu yapmıştır. 

Son gelişmeler Türkiye'nin savunması yönünden ciddi sorunlar doğurması ve bazı sorunların da Halk Oyu tarafından 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daha iyi anlaşılmasını sağlamak bakımından son derece önemlidir. Bu bakımdan Türkiye'nin savunması için ciddi ve âcil tedbirler hemen alınırken, bunun hemen yanında da uzun vadeli askeri, politik ve ekonomik politikaların tesbiti için de çalışmalara girişilmelidir. 


Türkiye, kendi savunmasını ne A.B. 
D.'ne ve ne de diğer hiç bir memlekete bağımlı olarak sürdürmemeli ve kendi «Ağır Harp Sanayiimiz» için gerekli her türlü fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Aksine bir hareket, memleketimizin varlığına kasteden bir ortam meydara geldiğin- de geri dönülmesi zor ve tamiri imkânsız yaralar açacak ve 1920 yıllarında mücadelesi verilerek tarihe gömüldüğüne inandığımız «Mandacılık» zihniyetinin tekrar başarı kazanmasını sağlıyacaktır. 


Bağımsız Türkiye yolunda bizleri uyardıkları için Sayın Amerikalı parlamenterlere Ziraat Mühendisleri olarak sitem etmiyor, sadece teşekkür ediyoruz. 
Zaten kendilerinin «Dünya Jandarması» olma düşünceleri, isteseler de başka türlü hareket etmelerine imkân vermezdi. 


Sonuç olarak, Ziraat Mühendisleri Odası olarak, A.B.D. ile olan ikili ilişkiler ve benzeri haysiyet kırıcı bağımlı ilişkilerin tümüne hangi bloktan gelirse gelsin « HAYIR» diyoruz. 


Son Hafta Zarfında Yurt Düze- 


yinde Tezgâhlanan Anarşik Olaylar : 


Uzun süre devam edegelen Hükümet bunalımın bir boşluk yaratması söz konusu idi. Bu boşluk en fazla demokratik yolla iktidar olamayacak ve kişisel çıkarlarını sağ veya sol dikte rejimlerinde arayan fanatik güçlerin. işine yarayacaktı. 

Nitekim geçtiğimiz hafta bütün yurt düzeyinde TÖB - DER'in düzenleldiği kapalı salon toplantılarını bahane ederek faşist güçler bir denemeye geçmişlerdir. 
Bu fenatikler kirli emellerini gerçekleş- 


tirmek için ellerini kana bulamaktan çekinmedikleri gibi, Türkiye'nin geleceği üzerinde kumar oynamayı da meş:u saymaktadırlar, 


Uyanık ve dinamik güçler, onlara ve onların iplerini ellerinde bulunduranlara gerekli dersi verecektir. Ve yüzlerindeki maskeyi düşürecektir. 


Ziraat Mühendisleri olarak her türlü fiillerin, fikir düzeyinde serbestçe tartışılтапдап yanayız. Demokratik parlamenter rejimin inançlı savunucularıyız. 


Ancak Allah, Allah diyerek dinsizliğin en âlâsını yapan; demokrasi, demokrasi diyerek en koyu faşizan idarenin peşinde koşan diktatör bozüntularını, Ziraat Mühendisleri Odası olarak lânetliyoruz, Dinamik güçler olarak bu gibi fenatiklere, Türkiye'nin geleceği üzerinde kendi çirkin emellerini gerçekleştirmek için oynadıkları oyunu durdurmalarını en iyi niyetle ihtar ediyor ve görevlileri daha uyanık olmaya davet ediyoruz. 


Seçimlerin Yenilenmesi : 


Memleketimizin hükümet bunalımlarına tahammülü olmadığına ve içinde bulunduğumuz ekonomik, politik sorunların ancak, Parlamentoya dayalı, kendi içinde tutarlı Hükümetlerle çözüləbileceğine inanan Ziraat Mühendisleri Odası olarak, 
14 Ekim 1973 tarihinde yapılan seçimler 
sonunda oluşan Parlamentonun yukarıda sıraladığımız koşullarda bir Hükümet oluşmasına imkân vermediğini görmüş ve görüşümüzü 30 Kasim 1974 tarihinde yaptığımız bir basın toplantısı ile Kamu Oyuna açıklamıştık. 


Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Pr. Duran Taraklı daha sonra pamuk, gübre, sulama, bitkisel yağ, buğday, sorunlarına ve Toprak ve Tarım Reformu ile Tarımsal Üretim Planlaması uygulamasının gereğine ilişkin geniş açıklamalarda bulunmuştur. 


24/25 Şubat günleri yapılan Ziraat Mühendisleri Odası seçiminde göreve getirilen yeni yönetim kurulu üyeleri görevlerine başlamışlardır. 


Çalışmalarında başarılar dileriz. 


> 


T. Z. Y. M. Derneği 


YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 


BAŞKAN 
ORHAN AKBULUT 


HAYAT ÖYKÜSÜ 


Orhan AKBULUT 1934 yılında Sivas"ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Ziraa tFakültesine girdi. 
Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti. Başkanlığı da yapan Orhan AKBULUT Ge: nel Zirai Bilgiler Bölümünden mezun oldu. 

Askerlik gkrevinden sonra ilk vazifeye Milli Birlik Komitesince kurulan İnkilabı yayma: komisyonunda: başladı. 

1961 Genel Milletvekili seçimlerin- 
den sonra Türkiye Büyük Millet Mecli- si Basın Sözcülüğüne atandı. 1967 yılına kadar bu: görevde kaldı, daha sonra Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Bakanlğına intisap eden Orhan AKBULUT Bakanlık Basın Müşavirliğine getirildi. 1973 
yılına kadar görevi yürüten AKBULUT 
1973 yılı sonunda Bakanlık Neşriyat ve 
Tanıtma Müdürü oldu. Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğünün 1974 yılında Basın — Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak yeniden düzenlenme- 


si üzerine 4.10.1974”te bu dairenin başkanlığına atandı 24/25.2.1975 günü yapılan 21. Olağan Genel Kurul toplan: usında Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına seçilmiştir. 


Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Yetkin GÜNGÖR 


HAYAT HİKAYEM 


1938 yılında Trabzon'da doğdum. 
İlkokulu, Trabzon'un Beşikdüzü nahiyesinde okuduktan sonra, Ankara Bahçelievler Ortaokulundan ve sonra da Ankara Atatürk Lisesi Fen Kolundan mezun oldum. 

1958 yılında girdiğim A.Ü. Ziraat 
Fakültesi Toprak İlmi Bölümünü 1962 
yılında bitirdim. Aynı sene yapılan Asistanlık imtihanını kazanarak 30 Temmuz 1962 tarihinde Ziraat Fakültesi Kültür-Teknik Kürsüsüne girdim. 

1966 yılında, eKonya İli Çarıklar 
Köyünde Toprak ve Su Kaynaklarından Faydalanma Durumu ve Bu Kaynak"arın Geliştirilmesi Üzerinde Bir Araştırmaə isimli çalışmam ile doktor ünvanını kazandım. ! 

1968 yılında, Ankara Пе Göttingen 
Üniversitesi arasındaki anlaşma gere: 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біпсе iki sene süreyle, bilgi ve görgümü artırmak amacıyla Federal Almanya'ya gönderildim. Bu zaman içerisinde Federal Almanya'nın Schleswig; - Holstein Eyaletinin Kiel (Üniversitesinde mesleki çalışmalarıma devam ettim. 
1970 yılında Kültürteknik Bölümündeki 
görevime döndüm. 


1973 yılında «Plâstik Drenaj Borularında Farklı Delik Büyüklüğü ve Çeşitli Filtre Materyalinin Sedimantasyon ve Su Akımına Etkisi Üzerinde Bir Аraştırma» konulu çalışmamla Doçentlik Ünvanını kazandım. 


Halen A. Ü. Ziraat Fakültesi Öğre- 
(im Üyesi olarak Kültürteknik Bölümündeki görevime devam etmekteyim. 


Doç. Dr. Yetkin Güngör 


M. ŞÜKRÜ ALTINOVA 
Sekreter Üye 


1945 yılında Urfa'nın Halfeti kazasında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da, tamamladı. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Zootekni Bölümüne kaydoldu. 
1966—1967 yılları arasında Ziraat Fakültesi Öğrenci derneğinde çalıştı. 1969 
yılında mezun oldu. 1970-1971 yılları arasında Ziraat Mühendisleri Derneğinde Çalıştı. 

Evli olup bir çocuğu vardır, 


Necdet Atalay Öcal 

9 Ocak 1929 tarihinde Balıklsir'de 
doğdum. 1947-1948 döneminde Kastamonu lisesinden mezun oldum. 1952 yılın. 
da da, Ankara Üniversitesi Ziraat Fa, kültesini bitirdim. Askerlik görevimi Tankçı olarak yaptıktan sonra 11.5.1954 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş.de göreve başladım. Şeker Şirketin- de Bölge Şefliği, Ziraat Müdür Yardımcılığı ve Fabrika, Ziraat Müdürlüğü görevlerinde çalıştım. 

Halen Genel Müdürlükte Pancar Dışı Tarım ve Üretici ile İlişkiler Müdür Yardımcılığı (Ziraat Müdürü) olarak görev yapmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 


ж 


Erol ÜÇYILDIZ 
Üye 


1941 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, 
orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1967 yılında Atatürk Üniver- 


sitesi Ziraat Fakültesi Zooktekni Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Т.М.Т.Е. Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığında sekreterlik görevi, `  Halkevleri Erzurüm subesi yönetim ku- 
` rulu -üyeliği yaptı. Ayrıca bazı sosyal 

cemiyetlerde aktif görevlerde bulundu. 

Askerlik görevinden sonra 1969 yılında Erzurum Teknik Ziraat Müdürlügünde memuriyete başladı. 1972 yılında Su Ürünleri Genel Müdürlüğü emrine atandı. 1974 yılında anılan Genel Mü: dürlükte İçsu Ürünleri Avcılığı Fen Heyeti Müdürlüğüne tâyin edildi. 

Halen bu görevde bu'unan Üçyildiz bekardir. 


Kamil Tekin 
Üye 


Kamil TEKİN 1934 yılında, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Nurhak bucağında doğdu. İlk ve Orta öğ renimini Elbistan ve Kahramanmaraş ta tamamladıktan sonra A. Ü. Ziraat Fakültesini 1959 yılında bitirdi. 

1960 yılında Ankara-Bolu ve Trakya'da askerlik görevini tamamlayan Kâmil Tekin IV. Bölge Müdürlüğü emrine atandı. Adı geçen örgütün meslek içi bütün kurs ve seminerlerine katıldiktan başka 1963 yılında da İtalyan hükümetinin bursiyeri olarak Bari'deki Akdeniz Memleketleri Yüksek Zirai 


Eğitim Merkezine bir yıl süre ile de- ' 


vam etti, 


Ayrıca 1 ay Yugoslavya'da tarım sal seminerlere katıldı. 1969 yılında AID. programında A.B.D. gönderilerek 
7 ay süreli mesleki eğitim gördü. 

Halen TOPRAKSU TV. Bölge Müdürlüğünde Başmühendis olarak görev yapan Kâmil Tekin iyi derecede İngilizce. orta derecede Fransızca, İtalyanca bilmekte olup, evli Alp ve Ali isminde iki erkek çocuk babasıdır. 


Mete Tunçalp 
Üye 


1937 yılında Gaziantep — Nizip; İl 
çesinin Uluyatır köyünde doğmuştur. 
1963 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olmuştur. Ziraat Fakültesi Talebe Се: miyetinde ve Zootekni Demeğinde çeşitli görevler almıştır. 1961 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi talebe cemiyeti başkanlığı yapmıştır. 


1965 — 1968 yıllarında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Merkezi Yönetim Kurulunda görevler de bulunmuştur. 1969 yılında Gaziantep'ten CHP'den adaylığını koymuştur. 

1968 — 1975 yılları arasında Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İstanbul Şubelerinde Yönetim Kurulu üyeliği ve başkanlıklarını yapmıştır: 

Halen Ziraat Mühendisleri Odası 


İstanbul Şubesi Başkanıdır. 


Evli olüp üç kız babasıdır. 


AHA LORASI РА 
A HV.AVZAV ӨТ... 
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 


Tesisleri ve mamulleri ile hergün daha iyiye, daha güzele giderek ANKARA halkının besin ve dinlenme yeri ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde karşılama çabası içindedir. 


SÜT 
YOĞURT 
DONDURMA 
AYRAN 
TEREYAĞI 
ÜZÜM SUYU 
VE DİĞER MEYVE SULARI 
DOMATES SUYU 
TURŞU 
BAL 


KÖPÜKLÜ KALİTE ve SOFRA ŞARAPLARIMIZ EŞSİZ LEZZETTEDİR Hayvanat Bahçesini Gezin, Eğlenin, Neş'elenin BAKKALINIZDAN ISRARLA MAMULLERİMİZİ İSTEYİNİZ 


DERNEKTE ALTI YIL 


11.3.969 — 11,3.1975 


Yurdumuzun seçkin insanları, tarımımızın kurtarıcısı ve koruyucusu Ziraat Yüksek Mühendisleri toplumu içindeyim. 

Kendilerini genel kültürden tanıdığım bu mesleğin, sahiplerini yakından görmek, tanımak ve onlarla her türlü konuda, düzenli ve ahenkli bir çalışma yapabilme şansına sahip olmak beni mutlu etmiştir, 

Dernekler, derneği oluşturan kişilerin kültürleri oranında toplumda belirir, İnanışıma göre, bu topluluğun yurdumuz içinde ve dışında kanıtlanmış bulunması beni hiç bir zaman şaşırtmamıştır. Zira bu meslek sahipleri topluluğunun başka türlü olması imkânsızdı. 

Yaşantı hertürlü » toplulukta, - bazen fire verildiğini göstermiştir. Bu meslek sahipleri arasında, da nederleri ne olursa olsun, fire olması grekenlerinde var olması doğaldır. ANCAK : bu hiç bir zaman asla geri dönmez bir avuç dolusu kum içinde TANECİK kum gibi kalır. 

Bu düşünüşümü Ziraat Yüksek Mühendisleri Derneği İdare Müdürü görevlisi olmam ve altı senelik görev içinde karşılaşılan bazı anıların gözümün önünde canlanması nedeniyle yazdım. 

Dernekte sürdürdüğüm altı yıllık çalışmada, açıkça şunu ifade etmek isterimki, bir çok yenilikler bir çok olumlu işler oluşturulmuştur. Ancak gerçek odurki bu oluşturmalar, kafi olmasa da, sayın 


NACİ ERK 


yönetim kurullarımızın sabırla, inatla inanarak yoğun çabaları sonunda meslek ve meslekdaşı kuruluşların gösterdiği çaba sayesinde olanaklı olabilmiştir. Tüm meslektaşların bunu övünçle karşıladıklarına şahidimdir. 

Derneğin idarecisi olarak gönlüm 36 
senelik bir geçmişi olan, Derneğimizin tüm benzerlerinin en iyisi, en güçlüsü görünüşüne varılabilmesidir. 

Bir çok eksiklerimiz vardır. Ama yapılamaz, tamamlanamaz, düzeltilemez şeyler değildir. Elbirliği ile bütün meseleri halletmek gayemizdir. 

İdareci görevlisi olarak görebildiğim kadar üzerinde önemle durulması gereken hususlarında siz sayın meslektaşların, kuşkusuz mesleğinize bağlılığınız nedeniyle en kısa zamanda çözümlenecektir. 

Şimdi şunu belirtmek isterimki hoşgörüşünüze inanarak yazacağım bazı şey, ler, derneğin kalkınmasında en büyük etkenler olacaktır. 

Dernek gelirlerinin çok kısıtlı olması, bugünki fiat şartlarına uymayan bir bütçe ile idare edilmesi, dernek için: gerekli personel temin, edilememesini, derneğe uygun bir arşiv yapılamamasını, oyun salonu ve dinlenme salonları döşemelerinin değiştirilememesi, yaz aylarında bahçenin 


düzeninin istenilen şekle getirilememesi- 


ni, misarifhanenin istenilen en iyi şekile 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sokulamaması ve hepsinden de önemli bir kat daha çıkma olanağına ulaşılmasına olanak kılmamaktadır. Bu arada şunu- da belirtmek isterimki Ziraat Yüksek Mü-Mühendislerinin 1/8 zi derneğe -kayıtlı olup, bunlardan 1975 yılı aidatını ödeyen halen 15 kişiden ibarettir. Bu hale göre Derneğin sonsuz bu parasal sıkıntı içinde bulunmasıda doğaldır. 


Ayrıca sayın meslektaşların, dernekçe çok zorluklarla çıkarılan dergiye gereği ilgiyi göstermediği bir gerçektir, 12 
sayısı 36 TL. olan ve ayda 6 TL. gibi çok 
az bir para ile abone olunması halinde 8 
bin üye için gelir 288 bin TL. yı bulduğu dikkate alınırsa derginin çok daha etkin ve doyurucu olacağı, aynı zamanda derneğin bu hizmetleri içinde yararlı olacağı açıktır. 

Derneğin işletme konusu başlıbaşına bir önem taşımaktadır. Hizmetlerin daha verimli ve daha düzenli olması, yiyecek 


ve içeceğin en iyisini en ucuza yemek ve içme k esas amaçtır. Ancak : gelirlerin kısıtlı oluşu, buna karşılık giderlerin yüklü olması işleticiden isteklerin artmasına sebep olmakta, bu da bir noktada hizmetin üzüntü verici bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu konu sayın yönetim kurullarınca daima üzerinde durulan ve halline çare aranamasına rağmen bir konu olmaktan çıkarılamamıştır. 

Derneğin iyi ve fena, kolay ve güç, olanaklı ve olanaksız, olumlu ve olumsuz daha bir çok sorunları vardır. 

Bütün bunların en iyi şekliyle sonuçlanacağına inancımı belirterek yazıma son vermeyi ve Türkiye'mizin Tarım ordusunda çalışmaktan mutlu olduğumu tekrar eder hepinize saygılar sunarım. 

Türk Ziraat Yüksek 
Mühendisleri Derneği 
İdare Müdürü 
Naci ERK 


AGAM 
RAFİNE YEMEKLİK YAĞI 


Hepsi denendi en güzeli AGAM dendi 


ANTALYA PAMUK TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 


ts. 897. ИЕ; 2974 - 1693 
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PEYNİR SUYU ` 


(Oluşması, Bilesimi ve Değerlendirilmesi) j 


GİRİŞ: 

Dünya'nın bir çok ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da kısmen açık ve kismen de gizli açlık olduğu bilinmektedir. 

Bir anlamda yetersiz beslenmeden döğan «Açık açlık» insanın, günlük enerji ihtiyacını sağlıyacak ölçüde besin almaması veya alamaması sonucudur ve bunun nedeni gelir yetersizliğidir. «Gizli açlık» ise kişinin, yeterli geliri olmasına ve günlük enerji tüketimini karşılıyacak düzeyde beslenmesine karşılık, vücüt yapısını sürekli olarak sağlıklı ve dayanıklı tutacak türde besin almaması ve bu açıdan da bilgisiz beslenmesi demektir. 

Uzun yılardan bu yana insanlar üzerinde yapılan gerek kimyasal gerekse fizyolefik araştırmalar, insan yapısının yalniz süt ve ette bulunan hayvansal proteinlere büyük ölçüde muhtaç olduğunu kanıtlamıştır. Bundan ötürü de insanın sadece, veya daha çok, bitkisel besin alması diğer bir deyimle yeteri kadar hayvansal besinle beslenmemesi, vücudun uzun sürede direncini azaltır; iş randumanını kısıtlar, İşte bu yüzdendir ki «dünyayı, daha çok hayvansal proteinlerle beslenen uluslar yönetmektedir» sözü yaygindir, 

Bilgisiz beslenme kısmen gelir azlığına dayanmakla beraber büyük ölçüde eğitim eksikliğinin bir sonucudur. Daha okul sıralarında iken insan beslenmesi 


Prof, Dr. Muazzez ERALP 
A. Ü, Ziraat Fakültesi 
Süt Teknolojisi Bölümü 


konusunda temel bilgilerle donatılmamış bir ulus topluluğunun ileri yaşlarda tam sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak hayli güçtür. Bu durum aynı zamanda, hayvansal ürünler teknolojisi alanında ulusca gelişmeyi de bir ölçüde önler. Nitekim yurdumuzda hayvancılığın bugüne kadar arzulanan düzeye ulaşmaması, süt ve et endüstrisinin yeteri kadar gelişmemesi nedenlerinin temeli, bir bakıma beslenme bilgimizin o eksikliğine dayanmaktadır. 
Başka türlü söylemek gerekirse, hayvan yetiştiriciliği ve süt endüstrisi alanında- ki bilgilerin edinilmesin de, insan beslenmesi eğitimi en büyük «itici güç» olabilir. 

Peynir Suyunun oluşması : 

Adından da anlaşılacağı gibi peynir suyu, sütün pıhtılaşması sonunda pıhtıdan ayrılan «hem kendi kendine hem de sonradan pıhtının baskı altında tutulmasıyla» bir sudur. Bu durumuyla peynir suyu, peynir endüstrisinin biricik ve miktarı azımsanmaycak artığıdır. 

Peynir yapımında günümüzde uygulanan metotlar, ne kadar çaba harcanır- sa harcansın, sütte bulunan bütün yararlı maddelerin peynire geçmesini sağlıyamamakta ve dolayısiyle, bu maddelerin bir kısmının peynir suyunda kalmasını önliyememektedir. Bu alandaki teknolojik ilerlemenin gelecekte ne getireceğini kestirmek güç, hatlâ olanaksızdır; fakat sütte bulunan maddelerin kimyasal ve biyolojik nitelikleri göz 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önünde tutulursa daha çok uzun bir süre, peynircilik artığı olan peynir suyunda kendilerinden vazgeçilemiyecek miktarda besleyici maddelerin kalacağını söylemek yanlış olmıyacaktır. 

Günümüzde dünya yüzünde yılda 5 
milyon tonun üzerinde çeşitli peynir yapıldığı ve peynir randımanı ortalaması, kaba bir hesapla, % 10 kadar olduğu göz önünde tutulursa, yine kaba bir tahminle her yıl dünyada 40 milyon tonun üzerinde peynir suyu oluşmaktadır diyebiliriz. Peynir suyunda 90 5 dolayında süt şekeri bulunabildiği düşünülürse, bu artığın değerlendirilmesi sonunda yalnız bu açıdan 2 milyon ton süt şekeri (laktoz) 
kazanılabilir, Nitekim, örneğin yılda 600 
bin ton kadar peynir suyu elde edilen İrlanda'da. bu suyun sadece bir kısmından 
40 bin ton laktoz elde edilmiştir. 

Yurdumuzda peynir yapımı miktarı hakkında güvenilebilir bilgi olmamakla beraber, yıllık süt üretimimizden 600 bin ton kadarının peynire işlendiği (köy evlerinde ve imalathanelerde) söylenebilir; 
bu miktarın ortalama % 80 ni, yani 500 
bin ton peynir suyu olarak çıkar. Peynir teknolojisinde ileri olmadığımız gerçeği karşısında, çıkan peynir sularımızda ortalama % 0,75 kadar süt yağı kalabildiği göz önünde tutulursa, bu miktar peynir suyunun değerlendirilmesiyle yalnız tereyağı açısından yılda 3500 ton kadar bir kazancımız olur ki bu da, ortalama bir hesapla, 1 milyondan fazla bir vatandaş topluluğunun bir yıllık tereyağı tüketimini karşılayabilir. 

Peynir suyunun bileşimi 

Sütün pıhtılaştırılarak peynire işlen- 


mesi sonunda ele geçen peynir suyunun, sütte bulunan maddelerden bir kısmını içinde toplamış olması doğaldır. Bu bakımdan peynir suyunda temel olarak süt yağı, protein (kâzein ve albumin), şeker (laktoz olarak), bir kısmı madenler (kalsiyum, fosfor, demir, sodyum gibi) ile bazı vitaminler bulunur. Sayılan bu maddelerin insan beslenmesindeki önemeleri bilinmektedir. Bunlardan hayvansal kökenli protein, vucut yapısının yenilenmesinde çok büyük rol oynar. 


Peynir suyunda bulunan bu önemli maddelerin oranları hakkında kesin veya kesine yakın sınırlar vermek güçtür. Bir taraftan peynire işlenen sütlerin bileşimlerinin, doğal olarak, değişikliği diğer taraftan peynire işlenen sütlerin bileşimnında peynirin yapılış şekli ve yapıcısının ustalık derecesi, çıkacak peynir suyunun miktarını ve bu suya gececek maddelerin oranlarını büyük ölçüde etkiler. Örneğin aynı sütten beyaz ve kaşar peynirleri yapılması halinde çıkan peynir sularının miktarları (oran açısından) ve peynir suyuna geçen maddelerin oranları bir hayli ayrıcalıklıdır. Bunun gibi, aynı sütten değişik peynir ustaları tarafından beyaz peynir yapılması halinde de çıkan peynir sularının miktar ve bileşimleri başka, başka olur. Özellikle pıhtısı pişirilmeyen peynirlerle (beyaz) pıhtısı pişirilen peynirlerden (kaşar, emental, mihaliç gibi) arta kalan peynir sularındaki maddelerin oranları büyük ölçüde değişiklik gösterir. 

Bu konuda sadece bir fikir vermek üzere çeşitli peynirlerin yapımında arta kalan peynir sularının bileşimleri aşağıda gösterilmiştir: 


Çeşitli Peynirlerin Yapımından Arta Kalan Peynir Sularının Bileşimleri : 


Beyaz Kaşar sütten) sütten) peynir peyniri Mihaliç Peyniri Çeşitli Avrupa (yağlı (yağlı peyniri 
Süt yapağı % gr. 0,3 1/4 159 — 240 0,04 — 1,35 Ргоісіп % gr. 1,4 0,9 0,936 -- 1,764 0,86 — 1/00 Şeker 00 gr, 5,50 5,05 -- 479 -- 5,45 Madensel maddeler | % gr. 0,70 0,60 — 0,54 — 0,65 


Peynir suyunda bulunan önemli vitaminlerden — B: vitamini ( — Angurin Thiamin — Torilin) (ortalam % 0,05 mer.) iştahı açıcı niteliktee olup Beri Beri hastalığının önlenmesi rol oynar. 

— В: vitamini (= б vitamini = Flavin = Riboflavin = Laktoflavin) (ortalama % 0,3 mgr.)- vücudun gelişmesine yardımcı olur: kümes hayvanlarında büyük zarar yapan Coccidiosis hastalığını önler; 

——— Pantothenic 2511 (B. vitamini benzeri) (ortalama % 0,4 mer) yanıkların kolay iyileşmesinde önemli görev yapar, kümes hayvanlarında Pellegra hastalığını önler; 

— С vitamini (= АвсоғЫп asidi = 

Heksuronik asit = 1 — Askorbik asit) (ortalama 90 1 mgr.) skorpit hastalığının örlenmesinde büyük bir yardımcıdır; enfeksiyonlara karşı direnci artırır; — H vitamini (= Biotin = Bios TI В (ortalama % 0,003 mer.) cildi sağlamlaştırıcı, kılların dökülmesini önleyici niteliktedir. I 

Peynir suyunun değerlendirilmesi : 

İlk bakışta işe yaramaz bir artık gibi görünen ve yurdumuzda büyük bir çoğunlukla atılan peynir suları, peynir teknolofisinin gelişmiş olduğu ülkelerde, çeşitli şekillerde kullanılıp işlenmekte ve böylece bu zengin kaynaktan insan ve hayvan: beslenmesi ile eczacılıkta yararlarılan 150 kadar madde elde edilmektedir, 

Bileşiminde protein ve fazla miktarda süt şekeri bulunmasından ötürü uzun süre normal sıcaklıkta saklanması veya taşınması bozulmasını, asitliğinin artmasını ve dolayısiyle kendisinden yararlanılamamasını sonuçlandırır. Bu bakımdan bu yararlı kaynağın değerlendiriliş şekli elde edilen miktara, elde eidldiği yere (ev, imalâthane v.b.), çevresel ve bölgesel kosul ve olanaklara bağlıdır. 

Hergün az miktarda elde edilemesi (evler, küçük imalâthane ve mandıralar- da olduğu gibi) halinde peynir suyunun kümes hayvanlarının buzağıların ve kasaplık hayvanların yemlerine, özellikle mısır kırmasına karıştırılarak hemen tüketilmesi en pratik yoldur. 


Bir kerede fazla miktarda peynir suyu çıkan imalâthanelerde ya ekremözden geçirerek krema elde edip tereyağına (peynir suyu tereyağı) işlemek veya kaynatıp pıhtılaştırarak (albuminin çöktürülmesi) peynir yapmak çok yaygın bir değerlendirme şeklidir. Yurdumuzda tanınmakta olan Lor, İskandinav ülkeleri- nin Mysost, Flotost, Gietost, Primost, İtalya'nın Ricotta Almanların Schottenziger, Ziger, Schottengsied peynirleri doğrudan doğruya peynir suyundan yapilmaktadır. (Yurdumuzda:” yürürlükte olan Gida Maddeleri Tüzüğü peynir suyundan tereyağı elde edilmesine izin vermediğin- den bu değerli besin kaynağının tereyayağına işlenmesi, resmi olarak, yapılamamakta ve bu yüzden azımsanmayacak kayba uğranılmaktadır.) 


Çevrede özel imalâthaneler ve kolay taşıma olanağı bulunduğu takdirde peynir suyunun buralarda ya yoğunlaştırılarak kondanse peynir suyu veya, suyunun çok büyük bir kısmı uçurularak, peynir suyu tozu veya tableti haline getirilmesi diğer bir yararlanma şeklidir; elde edilen bu ürünler insan beslenmesinde (çorba, ekmek, kek ve pasta yâpımında) kulnılabildiği gibi hayvan yemlerine de belirli miktarda karıştırılabilir. | 


Peynir suyundan beslenme- yolunda diğer bir yararlanma şekli de çeşitli içeceklerin yapılmasıdır. Bu amaçla taze peynir suyuna ya süzülüp pastörize edil dikten sonra bir miktar meyve esansı kaаг (bu değerlendiriliş şekli Rivella adı altında Hollanda'da uygulanmakta ve özellikle erkeklerin alkollü içki yerine bunu kullanması yolunda propaganda yapılmaktadır) veya belirli oranda domates suyu yahut domates suyuyla beraber süt yağı ve nişasta (nişasta yerine un da kul lanılabilir) karıştırılır. 

Toplu halde fazla miktarda peynir suyu elde edilen ülkelerde bu değerli kaynaktan ilâç endüstrisinde de büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Günlük yaşantımızda kullandığımız önemli ilaçlardan laktoz (süt şekeri), B: vitamini (Riboflavin), protein, asit laktik, etil alkol büyük ölçüde peynir suyundan sağlanmaktadır. 
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Kontrollu Krediler 


21. inci Dönem Ziraat Yüksek Mühendisleri Genel kurulu Sayın üyeleri hepinizi saygıyla selamlarım. 

Uzun yıllar çalışma alanı ve meslek olarak çeşit çevrelerce eleştirilere muhatap olan diğer meslek grupları yanında sönük bir meslek gurubu olarak kabul edilen, ancak Türk çiftçisine, köylüsüne dolayısiyle Türk ekonomisine, tarımsal üretim yönünden en fazla katkıda bulunan bu uğurda çaba sarfeden Ziraat Yüksek Mühendisleri olarak sorunlarımızın oldukça fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Bizim sorunlarımızı Türk halkının sorunlarından soyutlamak mümkün değildir. 

Bu sorunların hepsini şurada detay-H olarak anlatımına ne zamanımız nede gücümüz yeterlidir. 

Mesleğimizi onare edebilecek onare ettiği ölçüden çok daha fazla Türkiyenin tarımsal yapısından büyük aşamalar getirecek K Z K K sisteminin durumunu kısaca anlatıp diğer tarımsal kuruluşların işleyişlerine olan etkisine değinip mevcut durumun eleştirisini yapıp yeni bir düzenleme için odamız yeni yöneticilerin bu yolda çalışmaya, çaba sarfetmeye çagırıyoruz. 


KONTROLLÜ ZİRAİ 
KREDİLERİ : 

Halen T.C. Ziraat Bankası bünyesin- de bulunan yeni bir tarımsal kredi verme sistemidir. Amarikadan Türkiyeye aktarılarak tatbik safhasına sokulmuştur. Gayesi, Kalkınma Plânlarının hedefleri doğrultusunda, Genel Kredi hacmi içinde Orta ve uzun vadeli Kredi oranının yükseltilmesi, yeni tarım tekniklerinin çiftçiye ulaştırılması ve anyı zamanda verilen kredinin yerine sarfedilmesinin sağlanmasıdır. 

Sizlerin bizlerden daha iyi bildiğiniz gibi bürokrasi her teşkilatta problemdir. 
Halen, buna ilaveten ülkemizde statüler 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KALKINMA 


MUSTAFA SAYDAM 
Dernek Antalya Şube Başkanı 


ayrıntılı olarak hazırlanıp uygulanmamaktadır. İşler genellikle insiyatife bağlı olarak yapılmaktadır. Bu bakımdan amir, iyi yeteneklere sahip bir kimse ise selahiyetini, sorumluluğuna uygun olarak kullanabiliyorsa o yerde işler iyi yürümekte aksi takdirde; anyı yerde amir değiştiğinde yeni yetkilinin insiyatifi doğrultusunda işlerin yürütülmesi sapma göstermektedir, 


KONTROLLÜ KREDİ FELSEFESİN- 
DE : 

Eir elle kredi bir elle teknik bilgi yardımı bahis mevzuudur. Fakat bu uygulamada iki ayrı kişiye ait iki ayrı el olarak gerçekleşmektedir. 

Bu iki ayrı el aynı paralelde olduğu nisbetle sistem başarıya ulaşmaktadır. 

Daha önce bahsettiğim paralellik ancak sağlam ve ayrıntılı bir statüyle sağlanabilecektir. Bugün hali hazırda bu statü ülkemizdeki tatbikatta yoktur. İnsiyatif hem banka müdürü hemde teknik elemar: yönünden önemlidir. 

Hele banka yetkililisi bu uygulamaya ilgi duymuyorsa bu tatbikatın olumlu olacağına inancı yoksa durum daha da neticesiz kalmaktadır. Bu uygulamanın başarısında tarımsal teşkilatlarla koordinasyonun kurulması zorunludur. Ancak bu teşkilatlarla banka ayrı müessese sayılacağından arzu edilen koordinasyon genellikle yetersiz kalmaktadır. 

Zira farklı teşkilat ve meslekten olan kimselerin anlaşmaları zayıf kalmaktadır. 

Kontrollü kredinin uygulandığı her ildede : 

İlin Zirai potansiyeline bağlı olarak uygulama öncesine nazaran tarım tekniği, tarımsal yatırım ve tarımsal gelir bakımından oldukça ayrıntılı gelişmeler müşahade edilmektedir. 

Manisa, Aydın, Denizli, Tokat, Antalya'yı misal olarak gösterilebilinir. 

Manisa'yı örnek olarak alırsak uygulamadan önce, İl de mevcut üç beş kü- 


mes, üç beş yüksek sistem bağ, uygulamadan sonra yüzlere, binlere ulaşmıştır. 
Açıkta besi tatbikatı yerleştirilmiş binlerce Menengiç Antep fıstığına aşılanmış, bahçe tesisleri yapılmış topraksu ve hayvancılık yatırımları oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bu tatbikat her yönüyle tarımsal bir reformdur ülkemiz için. 

Böyle bir tatbikatın tarım tekniğinin yurt sathına belli bir sürede yayılmasında sağlıyacağı fayda zirai gelirden elde edilecek faydadan daha büyük olacaktır. 

Bugün Tarım Bakanlığına bağlı Zirai Yayımın faydası başarısı küçümsenmez. 
Ancak çalışma sisteminin elde edeceği netice ancak muayyen bir sınırı aşmamaktadır. Çiftçilerimizin kültür seviyesi ve genellikle görgü ve geleneğe bağlı bir uygulama içinde bulunması bu yöndeki çalışmaların başarısını sınırlamakta, frenlemektedir. 

Bütün uğraşılar demenstrosyonlar, tarla günleri ve enfarmasyon çalışmaları nın faydalarıbir seviyeden ileri gidememektedir. 

Tavsiye, temenni ikaz ikna yoluyla elde edilecek neticenin dah ilerisine varabilmek için daha kuvvetli bir tesir yolu bulunmalıdır. 


Tavsiye edilen tekniği yerine getirmiyen bir çiftçiye tecziye düşünülmiyeceğine göre, kredilendirilen çiftçilerin uygulayacakları tekniğin kontrol altına alınması hem yeterli tesiri yaratacak bir yoldur. Hem de karşılıklı anlaşma şartlarına uymak şekli olduğundan demokrasi ilkeleriyle de uygun düşmektedir. Teknikteki bir noksan uygulama krediyi inkitaya uğratacağından bu sistem her zaman için arada bir denge sağlama olanağına vermektedir. 

Tarım Bakanlığı Zirai Yayım teşkilatı tesirli bir metotla çlışmadığı için personel kendisine verilen fonksiyonu yeterince uygulama olanağına sahip değildir. 
Bu teşkilatta çalışan meslektaşlarımızın çoğu fonksiyonel bir tatminsizlik içinde çoğu zaman monoton bir mesai sürdüregelmektedir, 


Şurasını belirtmekte fayda var dinamizmin var olmayışı sistem sebebiyledir. 

Bu kademede yeterli dinamizmin olmadığı için araştırma müesseseleri ve hatta fakülteler arzu edilen aktiviteye ulaşmamaktadırlar. ` 

Çünkü; araştırma müesseseleri ve fakülteler sadece kendi programlarına göre fonksiyonlarla yerine getirmektedirler. 

Çiftçiden gelen istekler, problemler genellikle bu yere ulaşmamakta. Böylece bu müessseseler arasında yeterli bir uyum sağlanamamaktadır. 

Ülkemiz topyekün kalkınmayı sağlamak bakımından sonyıllarda geniş tabanlı bir kooperatifçilik girişimine başlanmış bu yönden devlet organizasyonu büyük ölçüde sağlama çabalarına yönelmiştir. Temelde Sistemin Kalkınma için geçerli olacağı inancındayım. 

Ancak birçok kooperatiflerin her hangi bir neticeye ulaşmadan daha kuruluş halindeyken veya uzun yıllar kuruluş halini muhafaza ettikten sonra dağılıp gittiği de bir gerçektir. 

Bu başarısızlığın çeşitli nedenleri olduğu bilinmektedir. Ancak nedenlerin en önemlisi koperatifleri finanse eden “kaynakların yetersizliği ve ortağın kooperatifleşmeye olan ihtiyacının bilincine ecememesidir. 

Mevcut tarımsal kuruluşlardaki problemleri kısaca belirtip kontrollü krediye dönerek yeni bir organizasyonla mevcut sistemin değiştirilerek topyekün kalkınma için gerekli yayım hizmeti ve kooperatifçilik hareketinin başarıya ulaşmasında etkenliği olan Kontrollü Kredinin yeni yapısının nasıl olması gerektiğini anlatacağım. 

Yapılacak ve yapılması gereken iş yeni bir genel müdürlük kurmak, Başbakanlığa Köy İşleri Bakanlığına veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlamaktır. 

Kredi verilmesi için yapılacak projeler Kredinin uygulanması ödeme süresi 


v.s. hep meslektaşlar tarafından yapılmalıdır, x 
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Ayrıca halen sistemi T. C. Ziraat Bankası kendi kaynaklarından yararlanarak yürütmekte olduğundan kredinin faiz haddi yüksektir. 

Bütün ülkede orta halli ve kalkınmaya uygun şartlarda bulunan küçük çiftçilerin kalkındırılması için devlet bütçesinden 300 - 400 milyon liralık bir meblağın ayrılması yeterli olacaktır. O zaman faiz haddi % 3 - 5 е düşürülebilceğinden çiftçi gerçekten tercihli bir kredi branşı haline gelecektir. Devlet Bütçesinden ayrılan para Merkez Bankasında veya devlete ait uygun bir bankada bloke edilmeli taşradaki diğer bankalar aracı olarak çeki çiftçiye ulaştırılmalıdırlar. 

Şayet bütçede böyle bir meblağın ayrılması mümkün değilse T. C. Ziraat Bankası Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiferine açtığı gibi 90 8 faizle kredi açması yani bankanın finansmanını temin etmesi düşünülebilinir. 

Sonuç olarak şunları belirtmekte yarar olduğunu adlediyorum. 

Mevcut tarımsal kuruluşlar (Üniversite dahil) ne kadar iyi çalışırlarsa çalışsınlar kredi unsurunu çiftçiye tesir eden bir kuvvet olarak kullanmadıkça elde edilen başarı muayyen bir seviyeyi aşmayacaktır. 

Tarımsal yönden kalkınmamız ancak bu yolla temin olunacaktır. Bu günkü koşullarda Zirai Kredi, Tarımsal kalkınma nın şartları dışında düşünülemiyeceği halde memleketimizde 27 milyarı bulunan banka kredisinde mesleğin ne kadar fonksiyon sahibi olduğunu hiç düşündünüzmü? 


Başta fakülteler olmak üzere bütün tarımsal organizasyonları, bütün politikacıları bütün meslektaşları ülkemizde атuk belli bir genel tarımsal politikanın tesisine, bu politikanın içinde Tarımsal Kredinin yerini belirtilen kredi uygulamasında meslektaşların veya bazı kuruluşların belirli fonksiyon sahibi olmalarını teminine davet ediyorum. Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin popüler bir durumda olduğu bir dönemde, bu konu daha çok önem kazanmış durumdadır. 
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Nihayet belirttiğim sistemin tatbikiyle sağlanacsak faydaları şöyle saptıyabilirim : 


1 — Tarımsal üretim mutlak artacaktır. 

2 — Artan üretim ihracatı zorlayacaktır. 

3 — Artan üretim koperatifçiliği 


özellikle pazarlama yönünden zorunlu kılacaktır. 

4 — Tarımsal kredi bugününden daha faydalı memleket hizmetine sunulacak. 

5 — Tarım tekniği en etken biçimde 
çiftçiye intikal edecektir. 

6 — Nazariye ve tatbikat daha geçerli bir uygulama içine geçecektir. 

7 — Eksik kadrolarla çalışıldığı halde birçok tarımsal kuruluşumuzda kabiliyetli yeterli aktif durumda olan meslektaşlarımız fonksiyon sahibi olarak şevkle çalışacakları bir ortama kavuşcaktır. 

8 — Meslek Yurt çapında daha çok 
önem kazanacak. 


9 — Kırsal alanda artan gelirde çiftçi daha çok toprağ bağlı kalacak ve Şehire göçün, gelir ve geçim nedenine dayalı kolu çalışmaz hale gelecektir. 

10 — Artan üretim Ziraat sanatları 
teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayacak. 

11 Çalışmalarda aynı meslekten olduklarından çeşitli tarımsal kuruluşların bu yönde gerektirdiği koordinasyon daha etkili bir şekilde çiftçi ve memleket ekonomisi yönünden olumlu yönde gerçekleşecektir. 


Yukarıda arzettiğim nedenler ve fazla ayrıntılarına girmediğim diğer faydalar bakımından bu gün toprak reformunun başarısını artırması ve reformun tatbik safhasına sokulmadığı yerler- de en az toprak reformu kadar önem taşımakta olduğunu duyuruyorum. 


-Muhterem üyeler, konuşmam süresince gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder. 
Türk çiftçisinin en büyük dostu yardımcısı olan Ziraat Yüksek Mühendislerinin daha başarılı daha güçlü, daha aktif olmalarını diler saygılarımı sunarım... 
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Açık Oturumu Açış Konuşması 


Değerli Konuklarımız; 

Ülkemiz toprak ve iklim olanakları yönünden çeşitli tarımsal üretim çalışmaları için en elverişli koşullara sahip bulunmaktadır. Fakat her yıl plânsız bir tarımsal üretim nedeniyle, farklı ürünlerin azlığından ya da yokluğundan söz edilmesi artık bir gelenek olmuştur. Bu da gereksinenden az olan ürüne karşı üreticilerin ertesi yıl daha çok ilgisini çekmekte ve bunun sonucu da yeni bir kısım sorunların doğmasına yol açmaktadır. 

Pamuğa depo ve alıcı bulunamayışı, üretilen çayın bir kısmının değerlendirilemeyişi, fazla üretilen fındığı, ipek kozasını ihraç edemeyişimiz nedeniyle depolarda bozulmaya terki, bunun yanında önceki yıllarda fazlalığından yakındığımız, tarimsal üretimde bir çıkmaz içersinde bulunduğumuzun belirgin delilleridir. 

Tarımsal üretim çeşitli girdiler, insan ve endüstrinin gereksinmelerinin yanında çeşitli olanakların hepsinin bir arada oluşturacakları bir bütündür. Bu soruna ancak çeşitli yönleri olan tek bir politika plân gözüyle bakılmadığı sürece bir çözüm beklemek hep sorun yaratacaktır. 

Günümüzde tarımsal üretimi plânlama, kredi, üretim, çeşitli girdi ve olanakların ve değerlendirilmesi tek elden yürütülmesi gerekirken politik ve kişisel çıkarlar uğruna her geçen gün birbirini tamamlayan teknik ve yönetimlerden daha uzaklaştırılmakta, parçalanmakta, parçalanılmaktadır. Yıllar önce ürettiği her ürünü ülkeye yeterliliğinin dışında dış ülkelere de ihraç edebilmemiz de o zamanlar bu çalışmaların yalnız Tarım Bakanlığınca yürütülmesinin bir sonucu olduğu gözden uzak tutulmamalıdır... - 

Günümüzde 20 den fazla tarımsal ürüne yapılan fiat desteklemeleri, taban fiatları tesbit ve ilânı 5 ayrı Bakanlıkça yürütülmektedir. Üretim ve tarım politikası ile ilgili bir Bakanlık dururken konuların bu şekilde bölünmesi üretici ve tüketici aleyhinde sonuçlanmakta. Bir kısım ürünün o yıl diğer bir ürüne karşıt bir gelişme göstermesine yol açmakta, sonuç büyük fiat değişikliklerine disklere neden olmaktadır. 

Diğer yönden, Doğu illerimiz hayvancılık bakımından en elverişli olanaklara sahip iken, her yıl yem kıtlığından söz etmek ve bunun suçunu yalnız kuraklığa, doğaya bağlamak kadar hatalı bir şey olamaz. Bilindiği gibi burada arazinin hayvan taşıma kapasitesinin ağırlığından, hatalı otlatma, bakımsız ve bilgisizce kullanılan, Çayır - Mer'a arazisinin hububat arazisine ayrılmasının etkilerini hep görmemezlikten gelmek hatalarımızın en büyüğü değilmidir. 

Türk Ziraat Mühendisleri olarak politik baskılarla taban fiatı tesbiti yerine tarımsal üretim plânlamasına önem verilmesi ve bunun bütün yönleriyle tek bir bakanlığın görev ve sorumlulukları içerisinde toplanmasına inanıyor, bu konuda- ki çalışmalara hız verilmesini Sayın parlâmenter ve yetiştirilerimizden bekliyoruz. 

Düzenlemiş bulunduğumuz »Tarımsal Üretim Plânlaması» adlı bugünkü açık oturumumuzda konu çeşitli yönleriyle tartışılacaktır. 

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri adına açık oturuma katılan sayın konuklarımıza hoş gelidniz der saygılarımı sunarım. Dr. Sadet ALDEMİR 

Türk. Ziraat Yük, Müh. Der. Başk. 
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Tarım Kesiminde Üretim Planlaması 


s.l... 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve politik yapısında tarım kesimi önemini hala korumaktadır. Nüfusumuzun % 65'i kırsal alanda yaşamakta olduğundan, bu nüfusun sosyal yapısı ve buna bağlı olarak politik tercihlerini oluşturan olaylar memleketimizin güncel sorunları olmaktadırlar. 

Bunun yanında tarımsal üretim bir taraftan nüfusumuzun gıda, giyecek gibi temel ihtiyaç maddelerini sağlarken; diğer taraftan ekonomik kalkınmamız için elzem olan döviz teminine temel olan geleneksel ihraç maddelerini de temin ederek ekonomik bakımdan da önemini sürdürmektedir, 

Nitekim 1972 yılında 885 milyon dolar olan toplam ihracat gelirlerinin 597.2 
milyon doları yani % 67.51, 1973 yılında ise 1317 milyon dolar olan toplam ihracat gelirlerinin 858 milyon doları yani 
00 65.1'i, geleneksel tarımsal ürünlerin ihracından sağlanmıştır. 

Diğer: taraftari sanayı urünü sayılıp ham maddesini tamamen tarımdan alan dokuma, şeker ve zeytinyağı ihracatından 


Hazırlayan : 
Dr. Duran TARAKLI 
Ziraat Müh. Odası Başk. 


sağlanan, gelirleri de nazarı dikkate alacak olursak, tarımsal ürünlerin doğrudan doğruya veya kısmen veya tamamen işlenerek ihraç edilmesinden sağlanan döviz gelirleri, toplam ihracaat gelirlerinin 
1972 yılında % 77.6 sını, 1973 yılında da 
00 78.1 ini oluşturduğunu görmekteyiz. 


Yukarıda temas edilen ve herkes tarafından da bilinen bu gerçeklerin yanında; ekonomistler tarafından bütün dünyada beklenilen devreyi ekonomik bunalımın, petrol bunalım ile beraber gel mesi, bütün gelişmiş ülkelerle beraber g€- lişmekte olan ülkeleri de gerçekten zor bir ekonomik bunalım içersine atmıştır. 
Bu durum özellikle ülkemizde bütün gelişme hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesini ve yeni duruma göre yeni hedeflerin tesbitini gerektirmektedir. 

Örneğin ham petrolün varili 3.01 dolardan 11.65 dolara çıkıp 3.87 misli »- 


tarken, bu arada fosfat ko“ xataları da 
8 misline мег zam görmüştür. Bu 


.ieuenle de 1974 yılının ilk sekiz ayında, 
1973 yılının aynı dönemine göre akaryakıt ithalatını W 250, nakil vasıtaları ithalatına % 113.6 ve toplam ithalatta ise 
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00 73.7 nisbetinde daha fazla döviz ödemek zorunda kalmıştır. i 

Diğer taraftan tarım kesiminde örneбіп 140 bin ton (1 milyar 890 milyon degerinde) fındık, 60 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm gibi (600 milyon lira değerinde) tarımsal ürünler stokta beklerken, bu sene 50 bin ton (670 milyon değerinde) hamyağ, 740 bin ton hububat (2 milyar 350 milyon değerinde) ithal etmek zorunda kalmaktayız. Böylece değişen dün: ya koşulları ve memleketimizin kalkınması için grekli kaynakları iyi kullanma zorunluğu tarım kesiminde daha köklü tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. 
Aksine bir davranış kaynak ısrafı ve kalkınmanın ya hiç gerçekleşmemesi, ya da çok geç gerçekleşmesi demek olacaktır. 
Bu neednle tarım kesiminde, mevcut kaynakların ekonomik kalkınmamıza en uygun biçimde kullanılması sağlanmalıdır. 
Bu konuda yapılacak işlemlerin kısaca «Tarımda Üretim Plânlaması» olarak adlandırmak mümkündür. 


1. TARIM KESİMİNDE ÜRETİM PLANLAMASININ GAYESİ VE ŞEKİLLERİ : 


Tarım kesiminin tüm ekonomik kalkınmaya yardımcı olacak şekilde ele alınması geniş anlamıyla üretim plânlamasını gerektirmektedir. Üretim plânlanmasının gerçekleştiirlmesi ise ancak, yaygın adıyla ekonomik ve sosyal yapıya uygun «Destekleme politikası» nın ortaya konulması ile mümkün olabilir. 


Destekleme politikası denildiğinde bazı tarım ürünlerinin yalnız fiat yoluyla destekhenmeleri anlaşılmamalıdır. Aksine destekleme denildiğinde tarım kesiminde fiatla birlikte, bunun dışında üretimin artışına etkili diğer unsurlarlada - örneğin girdilerin sağlanması, tarım tekniğinin ëtetirilmesi, pazarların değerlendirme 2%. benzeri us gibi - tarımsal üretimin desteklenmesi, tartmaa- “rəmimliliğin artışının sağlanması veya daha kisa âtramıyla tarım kesiminin tüm ekonomik faaliyet içerisinde dengeli ve yararlı bir şekilde kullanılması anlaşılmalıdır. 
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Bu genel amaca ulaşmak için tarım kesiminde destekleme politikası aşağıdaki amaçlara hizmet eder şekilde ele alınmalıdır : 

1.1 — Tarım kesiminin uzun dönemde iç ve dış talebe göre uygun bir üretim düzenine kavuşması sağlanmalıdır. Bunun için bir taraftan elde mevcut kaynaklar - toprak, su, iklim - ile ekonomik şartlar en iyi bir şekilde planlanmış, ve bir, taraftan yukarıda işaret edildiği gibi ekonomiye yük teşkil eden ve kaynak ısrafı demek gereksiz stokların meydana gelmesi önlendiği gibi, diğer taraftan iç vej dış taleplerin en iyi şekilde karşılanması ve tarım kesiminde mevcut kaynakların ekonomiye en yararlı şekilde kullanılması sağlanmış olacaktır. 


1.2 — Tarım kesiminde uygun bir destekleme politikası ve dolayısıyle üretim planlanması sağlanamadığında, tabii şartların, ekonomik koşulların etkisi ile tarım ürünlerinin fiatlarında, mevsimlik, yıllık ve uzun devreleri dalgalanmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olacak, bundan üretici veya tüketici zarar görecektir. 
Urün miktarının talepten fazla olması pazarda tarım ürünlerinin fiatlarının düşmesine sebep olacak, bu husus üreticinin zararına tüketicinin yararına bir durum yaratacaksa da, gerçek geliri düşen üretici özellikle yıllık ürün çeşitlerinde üretimi kısacak ve netice olarak takip eden yılda veya yıllarda fiat yükselmesi ve hattâ hayati öneme haiz ürünlerde üretimin tüketime yetmemesi neticesini doğuracaktır. Bu gibi halerin ise açığın ithalat yoluyla karşılanması zorunluğu doğuracaktır ki, bunun sınırlı ve kalkınmamız için gerekli döviz kaynaklarının tüketi me kayması gibi uzun vâdede son derecede sakıncalı bir sonuç yarattığı ortadadır. Bu nedenle üretim planlanmasında destekleme politikaları tek başına yalnız üreticiye dönük olarak değil, aynı zamanda tüketiciye de koruyacak şekilde ele alınmalıdır. 

1.3 — Ozellikre'1traceta-komr-olan tarımsal ürünlerde yapılacak üretim plân ve buna bağlı olarak tesbit edilecek des- 


tekleme politikalarında, bir taraftan üretim artışı güvence altına alınarak, diğer taraftan beynelmilel pazarlarda ihracaata konu olan ürünlerin fiat ve kalite bakımından rekabet gücünün yaratılmasına çalışılmalıdır. 


2. Halen Memleketimiz Tarım Kesiminde Uygulanan Üretim Plânlamasına ilişkin Destekleme Politikaları: 


Halen Memleketimizde 20 çeşit tarımsal ürün, 5 ayrı Bakanlık taarfından, birbirinden ilişkisiz sürdürülen politikalarla, yalnız fiat yönünden desteklemeye konu olmaktadır. Başka bir deyimle bugün memleketimizin tarım kesiminde bir üretim plânlamasının varlığından söz etmek mümkün değildir. Ancak her geçen gün sayısı artan tarım ürünlerinin ekonomik politikadan, genel ekonominin gereksinmelerinden yoksun, yalnız tesbit edilen fiatlarla desteklenmesi söz konusu- 


dur. 


Bilindiği gibi Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı fındık, pamuk, çekirdeksizz kuru üzüm, antep fıstığı, zeytinyağı, kuru incir, yaş ipek kozası tiftik ve ayçiçeği gibi ürünlerin desteklenmelerini Tarım Satış Koperatifleri Birlikleri kanalıyla yürütmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı 
1958 yılından önceleri de devlet desteği- 
ne konu olmuş ise de, devamlı hale gelmesi 1962 yılında fındık ile başlamış, buna 1965 yılında çekirdeksiz kuru üzüm, 
1966 yılında pamuk, zeytinyağı ve kuru 
incir, 1968 yılında antep fıstığı, 1969 yılında ayçiçeği, 1970 yılında tiftik ve 1974 
yılında da yaş ipek kozası eklenerek desteklenen ürün sayıları artarak devam etmiştir. 1974 yılında Merkez Bangası Kaynaklarından 8 ürün için açılan reiskont kredisinin tutarı 15.883.050.000 liraya uaşmıştır, 

Ticaret Bakanlığı tarafından buğday, arpa, çavdar, yulaf ve afyon sakızı TMO kanalıyla 1938 yılından beri, yine fiyat yoluyla desteklenmektedir. Bu arada TMO'ce mısır 1941 — 1959 döneminde ve 
1970 yılında satın alınmıştır. Bilindiği gibi ayrıca çeltik de TMO'ce 1944 — 1946, 


1958 yıllarında ve 1971 yılından itibaren 
de devamlı olarak satın alınarak desteklemeye konu olmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca da 
1940 yılından beri tütün ve çay yaprağı 
devamlı olarak alınmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TŞFAO'ca 1956 yılından beri de şeker pancarı fiyat yoluyla ve fiyat dışındaki diğer bazı destekleme unsurlarıyla destekleme alımlarına konu olmaktadır. 

Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise 1970 yılından beri yapağı ve Tiftif Anonim Ortaklığı Vasıtasıyla Tarım Satış Koperatifleri Birliklerine ilaveten tiftik ve 1974 yılından itibarende Et ve Balık Kurumu marifetiyle canlı hayvan destekleme alımlarından bulunmaktadır. 


Halen memleketimizde üretim planlamasına ilişkin destekleme politikası genellikle —ki yaygın adıyla taban fiatı olarak bilinmektedir— yoluyla sürdürülmektedir. Fitaların tesbitinde ise genellikle maliyet fiatından hareket edilmektedir. Daha açık birifade ile vasat bir çiftçinin yapacağı vasat masraflar esas alınavak bir taban fiat tesbit edilmektedir. 
Tesbit edilen bu fiatlar üreticilerin yaptıkları gerçek masrafların genellikle üzerinde bulunduğundan desteklemeye konu olan tarım ürününün üretim artışı teşvik edilmiş olmaktadır. Ancak üretim planlamasında mutlak zorunlu olan yapısal ve kurumsal tedbirler ya hiç ya da çok yetersiz olduğundan, desteklenen üründe meydana gelen toplam üretim artışı birim alanda olan verim artışı ile degil, diğer alternatif bitkilerin ekim alanlarının kısılması ve desteklenen ürünün ekim alanının artması ile sağlanılmakta dır, Bunun neticesinde desteklenen ürünlerin ekim alanları marjinal arazilere doğru kaymakta, birim alandan alınan ortalama verim düşmekte, maliyet artmakta, ve hattâ iç ve dış talebin çok üstünde toplam üretim sağlanara kböylesi bir destekleme ekonomyie kaynak yaratmaktan çok, çok kere kaynak tüketen bir şekilde,sürüp gitmektedir. Başka bir deyimle bir taraftan bazı tarımsal ürünlerin 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yokluğu hissedilirken ve bu ürünün memleketimizde üretilmesi de mümkün iken, ihtiyaç hissedilen tarım ürünlerinin yetiştirilebileceği alanlarda desteklemeye konu olan tarım ürününün, yanlış tesbit edilen politikalara göre desteklenmesi neticesinde ekimi teşvik edilerek talebin çek üstünde bir toplam üretim elde edilmekte ve gereksiz stokların meydana gelmesine yarmıcı olunmaktadır. 


Diğer taraftan destekleme politikasıyla üreticinin insan haysiyetine yaraşan bir şekilde kendisinin ve ailesi fertlerinin yaşamasına gerekli geliri sağlaması da esastır. Halbuki üreticiye maliyetine göre —vasat maliyete veya gerçek maliyete göre— tesbit edilerek verilen fiat bunu sağlamaktan uzaktır. Bilindiği gibi toplam gelir işletme genişliği ile sıkı sıkıya ilişkilidir.Bu nedenle işletme genişliği çok farklı olan ülkemizde ne kadar yüksek fiat verilirse verilsin üreticilerin büyük bir kısmını istenilen hayat seviyesine ulaştırmak mümkün değildir. Örneğin 1970 Tarım Sayımı neticelerine göre işletmelerin % 75.1 inin 1-50 dönüm arasında genişliğe sahip olan ülkemizde, yaygın bir toprok reformu yapılarak tarım kesiminde yapısal değişikliği sağlayacak mülkiyet yapılmadıkça, yalnız fiat yoluyla yapılan destekleme politikasının üretim plânlamasını gerçekleştirmekten ve sosyal hedeflerden yoksun olacağını, neticede bu denli bir desteklemenin zengini daha zengin, fakiri de daha fakir yapmaktan öteye uzun dönemde yararlı olamıyacağını söylemek mümkündür, 


Destekleme veya taban fiatın tesbitinde gözetilecek bir diğer ilkede desteklenen tarım ürünü fiatları arasındaki mevcut dengenin korunması olmalıdır. 
Eğer bu denge korunamaz veya gözetilemez ise kaynaklar düzensiz bir şekilde kullanılacağından, bir tarafta değerlendirilemeyen ürünler (stoklar) meydana gelirken, diğer taraftan üretilmesi mümkün bazı tarım ürünlerin yokluğu söz konusu olacaktır. Halbuki bugüne kadar sürdürülen destekleme alımlarında tesbit 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edilen taban fiatların saptanmasında böyle bir oransal fiat tesbitinin gözetilmediği söylenebilir. Örneğin toptan eşya fiatları genel endeksi 1974 yılının Ocak - Eylül döneminde ortalama olarak 1973 yılının aynı döneminde oranlı % 32.7 oranında artış göstermiş olmasına rağmen, desteklemeye konu olan 12 tarım ürününün taban fiatı 1974 yılında 1973 yılına oranla asgari % 25, azami % 78.3 nisbetinde artış göstermiştir. Bu 12 ürünün 1974 yılında 1973 e nazaran kg. fiatında olan artış yüzdeleri aşağıdaki gibidir. 


Ürünün Cinsi : Artış Nisbeti 90 


Fındık 43.6 
Pamuk (*) 41.3 
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 50.4 
Şeker Pancarı 333 
Сау (*) 39.0 
Antep Fıstığı 39.0 
Kuru İncir 25.0 
Buğday (°) 78.3 
Çavdar 75.6 
Arpa (°) 73.9 
Yulaf (“) 75.9 
Çeltik (7) 25.0 


(©) Ortalama fiatlara göre. 


Sadece tek yıllık fiat artış yüzdeleri- nin tetkikinden de anlaşılacağı gibi desteklenen tarım ürünlerinin arasında bulunan oran temamen bozulmuştur. Çünkü fiat tesbitleri genellikle ekonomik gereksinmelere göre değil, güncel politikalara göre tesbit edilmektedir. Bu da, neticede destekleme yapılmasına rağmen, kaynakların yanlış kullanılmasına sebep olmaktadır. 


Tarımda üretim planının oluşmasına yardım konusunda fiat mekanizmasının dışında bazı tarımsal girdilerin sağlanması (tohumluk, zirai mücadele ilâcı, gübre gibi) ucuz kredi temini, tarımsal yayım ve araştırma yoluyla da dolaylı olarak desteklenmektedir. Ne var ki bu denli çalışmalar genel ekonomik plânlamasıyla uyumlu üretim planlaması içerisinde ele alınmadığından istenilen gayeye ulaşamamaktadır. 


Bugüne kadar yapılan destekleme uygulamasında son olarak işaret edilmesi gereken bir diğer konu da özellikle aynı arazide üretilmesi söz konusu olan tek yıllık ürün fiatlarının, birbirinden farklı zamanlarda ve çok kere ürünün hasadına yakın ilân edilmesidir. Neticede yapılan üretim planlaması mahsulün idrâk edildiği yılın şartlarına göre, değil, bir önceki yılın şartlarına göre tesbit edilmiş olmaktadır. Bu ise üretimle tüketen arasında devamlı bir uyumsuzluğun oluşmasına sebep olmaktadır. 


3. Memleketimizde Tarımsal Üretim Plânlamasına İlişkin Alınması Gerekli Tedbirler : 


Tarımsal üretim planlamasına ilişkin destekleme politikası konusundaki önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür : 


3.1 — Herşeyden önce destekleme fiatları ile birlikte diğer destekleme unsurlarını da harekete geçirmek gerekmektedir. Örneğin maliyeti (düşürebilmek için tarımsal girdilerin ucuzca temini, düşük faizli kredi gibi destekleme unsurlarının yanında birim araziden alınan verimi artırıcı tedbirlerde harekete geçirilmelidir. Fiat ve diğer destekleme unsurları üretim planlamasında birlikte mütalâa edilmelidir. 


3.2 — Özellikle yıllık tarımsal ürünlerde destekleme unsnurlarının yanında birim araziden alınan verimi artırıcı tedbirlerde harekete geçirilmelidir. Fiat ve diğer destekleme unsurları üretim planlamasında birlikte mütalâa edilmelidir. 


33 — Özellikle yıllık tarımsal ürünlerde destekleme politikaların ekim mevsiminden önce belirlenmelidir, ve destekleme politikaları tüm olarak bütün tarım kesimi için birlikte ilân edilmelidir. 


3.4 — Destekleme politikasının tesbiti bir elden yapılmalıdır. 

3.5 — Destekleme politikası ve ürctim planlamasının bir gayesi de üreticiye 


insan haysiyetine yaraşır gelir sağlamak olduğundan, uzun dönemde bu destekleme politikaları mülkiyet düzenlemesi —toprak reformu— çalışmaları ile birlikte yürütülmeli veya en azından belirli ekonomik zerginliğe sahip üreticilerin desteklenmemesi sağlanmalıdır. 


3.6 — Üretim plânlamasına esas olacak destekleme politikalarının tesbitinde üretici kaadr tüketicinin de korunması esas olduğundan bazı hayati öneme :ѕаhip ürünler için tavan ve taban fiatları tesbit edilmeli ve fiatların bu iki fiat arasında seyri temin edilmelidir. 


3.7 — Üretim plânlamasında ana gaye tarım kesiminin ekonomik kalkınmaya en iyi hizmet edecek şekilde plânlanması olduğundan, destekleme politikaları kaynak yaratmaya hizmet edecek şekilde tesbit edilmelidir. Bu nedenle desteklenecek tarım ürünleri desteklenecek miktarları ve kaliteleri ekimden önce belirlenmeli ve destekleme buna göre yapılmalıdır. Ayrıca destekleme organlarının ekonomik kurallara uygun olarak çalışmaları mutlaka sağlanmalı ve bu nedenle devletin sabuansiyon olarak vereseği miktar daha ekim mevsiminden önce belirlenmeli ve geri kalan zararlar destekleme organlarına ait olmalıdır. 


3.8 — Üretim plânlanmasının yapılması ve destekleme politikalarının tesbiti işlemi güncel politikanın etkilerinden mutlaka kurtarılmalıdır. Bu nedenle destekleme yapacak kuruluşların bir kuru-İuş ve politika altında toplanması ve kendi içinde teşkil edilecek bir fon yurdumuzda zamanla hazineye yük olmaktan kurtarılması sağlanmalıdır. 


3.9 — Artan nüfus karşısında birim araziden alınan tarımsal ürün miktarının ərtması esas alınmalı ve bu nedenle verimliliği artmayan bir ürün desteklenme- ye konup, alınmamalı veya başka bir deyimle birim raziden verimi artırmıyacak olan herhangi bir destekleme politikası tesbit edilmemelidir. 
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Değerli Konuşmacılar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri toplu halde. 


TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASININ SANAYİ PLANLAMASI İLE İLİŞKİLERİ 


Sanayileşme süreci içinde olan ülkelerde, tarım-sanayi ilişkileri geniş tartışmalara konu olmaktadır. Ekonomik gelişmenin, tarıma mı sanayiye mi dayanması gerektiği; bunlarla ilgili yatırım, vergi ve üretim politikaları sektörler arası kaynak aktarılması v.b. gerek kuramsal (teorik) düzeyde ve gerekse uygulamada güncelliğini sürdüren sorulardır. 
Biz burada önce, kuramsal tartışmaları konumuzla ilgileri ölçüsünde, kısaca özetleyecek daha sonrada yurdumuzdaki uygulamadan söz açacağız. 


1. KURAMSAL ÇERÇEVE, : 

Ekonomik sistemi ne olursa olsun, sanayileşen ülkelerde tarım ve sanayinin önceliği ve bunların gelişme sırasında nasıl bağdaştırılacakları geniş tartışmalara konu olmuştur. Günümüzün ekonomik yönden gelişmiş ülkeleri bu tarım-sanayi sorununu değişik biçimlerde çözümlemişlerdir (1). 
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Yakup KEPENEK 


Ekonomik kalkınma çabası içinde olan ülkelerde ise, belli bir çözüme ulaşılamamıştır ve kalkınma sorununun çözümü, büyük ölçüde bu güçlüğün aşılmasına bağlıdır. Tarım sönayi ilişkileri, bu niteliği ile ekonomik o bunalımların kaynağı olmaktadır. Bu nokta üzerinde biraz daha ayrıntılı duralım. 


Son aylarda batı ekonomilerinin giderek ağırlığı duyulan bir bunalımın içine girdikleri bilinmektedir. Ekonomik bunalımın belirtileri, bilindiği gibi işsizlik oranının artması, üretimde düşme gibi gelişmelerdir. Ancak bunlarla birlikte daha önceki bunalımların aksine, fiatlar- da yükselme görülmektedir. Oysa işsizlilk ve fiat artışlarının bir arada olması gelişmekte olan ülke ekönomilerinin genel niteliğidir. İş bulma ve enflasyon diğer eglişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi yurdumuzda da, ekonominin özeliği olagelmişlerdir. 


Gelişmekte olan ülkelerde ve yurdumuzda ekonomik bunalım pahalılık ve işsizlige ek olarak daha geniş boyutlar kazanmaktadır. Bunların başında toplumun temel gereksinmelerinin sağlanmasındaki güçlükler gelir. Anadolu halkının dört beyaz dediği-un, tuz, şeker ve bez- ana tüketim madidelerinin uygun fiatlarla sağlanması en önemli sorunlardan biri olmaktadır, Hızlanan fiyat artışları ile birlikte gelen ekonomik bunalım temel tüketim mallarının sağlanmasında güçlükler kolayca siyasal bunalıma dönüşmekte ve özgürlüklerin kısıtlanması yolu açılmaktadır. 

Kanımızca sanayiin tarımla ilişkisi, ve üretimlerinin planlanması gereği, burada, en somut biçimde görülebilir. Gerçekten, temel gıda maddeleri üretimi ile gıda, içki, tütün ve dokuma gibi tarıma dayalı sanayiin planlanması, gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik olduğu kadar siyasal bir nitelik de kazanmaktadır. 

Bu genel noktalara değindikten sonra, tarım-sanayii ilişkilerini salt fonksiyonel düzeyde ele alabiliriz. Önce, tarım sektörünün genellikle toplumun ve özellikle sanayii sektörünün «gıda» gereksinmelerini karşılaması gerekir, Gelişme süresin- de gıda talebi yalnız nüfus ve gelir artışına bağlı olarak değil, şehirleşme hızı ile birlikte de artacaktır. Tarımsat ürün planlamasında bu nokta göz önünde tutulmalıdır (2). 


Konumuz açısından asıl önemli olan, her iki kesim arasındaki mal ve hizmet akımıdır. Tarım sanayiinden traktör, gübre, ilâç v.b. girdileri sağlar. Sanayiin ise özellikle gıda, içki, tütün, dokuma ve deri gibi, ğenellikle tüketim malı üreten alt sektörler büyük ölçüde tarımsal girdi kullanır. Örneğin, gıda sanayii alt sektöründe, tarımsal girdiler diğer girdiler 
oranı yüzde 59; içki ve tütünde yüzde 42 
ve dokumada yüzde 24 dolayındadır (3). 

Girdi tıkanıklıkları, her iki sektörde de üretimin azalmasına ve eksik kapasite ile çalışmaya neden olacaktır. 

Tarım sanayii ilişkilerinin planlanmasında üçüncü önemli sorun, tarımdan 


sanayie kaynak aktarılmasıdır. Burada temel varsayım, sanayini hızlı br sanayileşme için gerekli yatırım fonlarını yaratamıyacağı, tarımsal fazlanın bu eksiği kapatması gerektiğidir. Tarımdan sana-Уіс kaynak aktarılması, vergileme fiyat farklılaştırılması, tarımsal ürün ihracatından doğan gelirin (Dövizin) sanayiin gelişmesinde kullanılması gibi biçimler olabilir. 


Tarımdan sanayie kaynak aktarılması tarım-sanayi ilişkilerinin diğer yönleri gibi üretim yapısına ve mülkiyet ilişkilerinc bağlıdır. Bu, kayma zamanda bir siyasal güç sorunudur. 


Son olarak kırsal kesimin üretim-gelirsdüzeyinin sanayi ürünleri için pazar yaratmasından söz edilebilirse de bunun konumuz yönünden önemi yoktur 


Özetlemek gerekirse gelişmekte olan ülkelerde toplumun temel gereksinmelerinin sağlanmasındaki güçlükler ekonomik ve siyasal bunalımların odak noktasıdır. Tarım-sanavi ilişkilerinde, üretim yapısının oluşturduğu durum, hem sektörler arası ilişkilerde — teknik düzeyde — hem de ekonomik gelişme yönüh- den — toplumsal düzeyde — bilinçle çözümlenmesi gerekli sorunlar yaratmakta- 


dır. 
2. TÜRKİYE'DE DURUM : 


Yurdumuzda 1930 larda, daha çok sanayiye yönelen projeler niteliği taşıyan planlar bir tarafa bırakılırsa, ekonominin planlanması 1960 larda ortaya çıkmıştır. 
Dikkat edilirse, 1930 lar dünya ekonomik bunalım yıllardır; 1960 lar ise yurdumuzda ekonomik bunalımın siyasal bunalıma dönüştüğü yıllardır. 1930 girişimleri, tarımsal ürünlerin değerlendiirlmesine yönelmişti; son on yılın uygulalamaları ise, giderek sanayinin ön plana çıkarılması ile sonuçlandı. Bu noktaya daha sonra yeniden değineceğiz. Önce yukarıda sıraladığımız fonksiyonel ilişkiler сегçevesinde ilk iki plan döneminde neler yapıldı sorusuna cevap arayalım (4). 


27 


Tarımsal üretim başlıca (a) bitkisel ürünler, (b) hayvancılık ürünleri, (c) su ürünleri ve (d) orman ürünleri gibi dört ana grupta incelenebilir. İncelememizde 


özellikle bitkisel üretim üzerinde duracağız. Diğerlerinden genel olarak söz edeceğiz. Planlı dönemde tarımsal üretimin gelişimi Tablo 1. de verilmiştir. 


Tablo 1. Planlı Dönemde Tarımsal Üretim Artışı 


Yıllık Ortalama Artis (Yüzde Olarak) ! 
ВВҮР Dönemi ІВҮР Dönemi 
Ah Sektör Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme 
1. Bitkisel Üretim 4.4 4.3 44 4.2 
2. Hayvarcılık 5.6 2.6 4.8 3.2 
3. Orman ürünleri 6.7 7.0 6.9 5.5 
4. Su ürünleri 23.0 6.0 9.1 5.2 
Toplam Tarım 47 4.0 47 3.9 


Kaynak : DPT Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, 1973-1977, Ankara 


1973. S; 209. 


Tablodan da anlaşılabileceği gibi tarımsal üretimde (a) plan hedeflerine ulaşılamamıştır, (b) Her iki plan döneminde, özellikle hayvancılık ve su ürünlerin- de elde edilen üretim planlanan üretimden az olmuştur. Bu sonuçlar, İkinci Plan”da hedeflerin düşük tutulmasına karşı ortaya çıkmıştır. 

Gerçekten, gözlediğimiz bu «toplam» 


gelişmenin alt sektörlerinde durum yakından incelenirse konu daha da aydınlanacaktır. Örneğin bitkisel üretimin alt kesimlerinde hedef-gerçekleşme farklılıkları daha da belirgindir. Açıktır ki ürün düzeyine inildiğinde planların öngördüğü üretim miktarı ile gerçekleşen üretim arasında bir ilişki yoktur. Bakınız Tablo 
2 


Tablo. 2. Planlı Dönemde Bitkisel Üretimde Artış Hızları Yıllık Ortalama Artış (Yüzde olarak) 


BBYP 
Alt Sektör Hedef 
Hububat 2.9 
Bakliyat 44 
Sanayi bitkileri ve 
Yumru bitkiler 597 
Yağlı tohumalr mə 
Meyveler 4.8 
Sebzeler 48 
Toplam 44 


IBYP 
Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme 2.8 4.0 3.8 
14 5.2 1.1 
9.3 5.0 2.8 
8.7 6.0 8.6 
37 5.5 5.5 
ul 5.6 54 
4.3 4.4 42 


(x) İncelemede, tarım - sanayi üretim planlamasının bitkisel üretim disindaki alt kesitlerine değinmeyeceğiz. 
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Bitkisel üretim, ürün düzeyinde de incelenebilir. Konumuz yönünden bunu sanayi bitkileri için yapmak daha anlamlı olacaktır, Ancak tabloların gösterdiği 


bir olgu vardır: O da tarımsal üretim inişli-çıkışlı bir niteliğe sahiptir; ve daha önemlisi, bu yıllık artış hızları ile nüfus artışının yılda 2.6, şehirleşme hızının da yüzde 5-6 dolayında olduğu ülkemizde 


(5), temel gıda maddelerinin yeterli oranda sağlanması olanağı yoktur. Belki daha ilginci tarımsal üretimle ilgili bir planın olmadığı — ya da uygulanmadığı — açıktır, Eklemeliyiz ki, Birinci Plan döneminde çeltik, mercimek ve portaka'da, İkinci Plân döneminde de mısır, tütün, zeytin v.b. da üretim miktarlarında azalma söz konusudur. 

Konumuz yönünden asıl önemi olan sınai bitkiler üretimi ile tarıma dayalı sanayiinin uyum içinde, planlı gelişmesidir, Sınai bitkilerin üretimi ile tarıma dayalı sanayinin birlikte ele alınması kaynakların en verimli biçimde değerlendirilmesinde bir ön adımdır. Sorunun bir diğer yönü, üretimin niteliği daha açık bir deyimle nelerin üretilmesi gerektiğidir. 


Tablo 3. Başlıca Sınai Hammaddeler 
Üretimi 1963 — 1972 
Yıllık artışlar — yüzde olarak — 


1967 Üretimi 1973 Üretimi 
1962 Üretimi 1967 Üretim 


Afyon Sakızı —270 ШОҒАН 
Anason — 44 + 6.9 
Kenevir Lifi — 5.2 + 35 
Keten Liif 2:2 —22.0 
Pamuk 10.1 5.3 
Şeker Pancarı 14.0 — 0.6 
Tütün 174 -- 1.1 
Сау 22.0 143 
Üzüm 17 — 0.6 
Zeytin 

Yemeklik 2.4 — 26 

Yağlık 9.2 — 10.0 
Yağlı tohumalr 3.1 3.3 
Kaynak : DIE Terim İstatistikleri Özeti 


1973. 


Dönemin ilk ve son yıllarındaki üretim miktarları ile istatistik yönden sağlıklı bir yargıda bulunulamayacağı doğ- 


rudur, Ancak Tablo (3) den anlaşılabileceği gibi sanayi sektöründe girdi olarak kullanılan tarım ürünlerinin artışı planlı dönemde «dalgalı» bir yol izlemiştir. Bu durumda, bilmiyoruz bunlarla ilgili bir «planın» varlığından söz edilebilir mi? 


Tablo 4, Tarıma Dayalı Sanayi Üretimin- de Gelişmeler 
Yıllık ortalama artış — yüzde 


olarak — 
I. Plan II. Plan 
Döremi Dönemi 
Ur: ve unlu maddeler 1.3 5.8 
Sebze ve meyve işleme 15.5 12.6 
Kuru meyveler 1.0 7.7 
Bitkisel yağlar 4.8 7.5 
Şeker 1333 1.0 
Çay 20.3 11.8 
Гокита (Pamuklu) 6.9 4.9 
İçki 6.2 7.5 
Tütün 1.1 11.6 
Kaynak : DPT. ор. cit. 5.303, 316, 325 ve 
335. 


Burada dikkatle incelenmesi gerekli nokta Tablo 3 ve 4 deki büyüme oranları fərkhliliklarıdır. Her ürünü ayrıca inceleme yoluna gitmeden şu gözlem yapılabilir. Tarıma dayalı sanayi tarımdan daha hızla gelişmektedir; ve her iki sektörün gelişimi de birbiri ile olduğu gibi kendi içinde de uyum göstermemektedir 

Gerçekten, örneğin sebze ve meyve işleme sanayiinde üretim artışı yüzde 15.5 
ve 12.6 ya ulaşırken malların üretimi ya hiç artmamakta ya da yüzde 4-5 gibi bir düzeyde kalmaktadır. Benzer bir yargı bitkisel yağlar için geçerlidir. 


Diğer yönden, çay başta olmak üzere birçok malın «tarımsal» üretimi ilgili sanayiden daha hızlı artmıştır. Bu durum, yalnız özel kesim için değil, kamu kesimi için de söz konusudur. Burada «plansızlk» genel bir nitelik kazanmaktadır. 

Görülüyor ki, tarıma dayalı sanayiin üretimindeki gelişmelerle sınai bitkiler üretimi arasında bir ilişki yoktur. Ek olarak daha önce de değindiğimiz gibi, nüfus artışı şehirleşme ve gelir artışından doğan gereksinmelerin sağlanmasında, darboğazların oluşması kaçınılmazdır. 

Kaldı ki sorun yalnızca <üretimle> çözülememektedir. Zaman zaman şeker, un, yağ v.b. temel mallarda görülen darlıklar, üretimden çok dağıtım ve satış düzeni ile ilgilidir. Şeker durumunda olduğu gibi üretim çok iyi planlansa bile dağıtım sorunu ele alınmadıkça sağlıklı bir sonuç beklenemez. 

Konumuzun üçüncü ve ençok tartışılan yönü, tarım ve sanayi arasında kaynak transferi sorunudur. Tarımsal ürün planlamasının sanayi ile ilişkileri özellikle ihracaatın tarıma dayalı olması nedeni ile önem kazanmaktadır. Daha açık bir deyimle, yurdumuzda tarım geliri vergilendiirlmemektedir. İç ticaret oranları da tarım kesiminin yararına gelişmiştir (6) Bu nedenle, tarımdan sanayiye doğrudan doğruya bir kaynak transferi söz konusu 


değildir. 


Tarım gelirinin sanayie katkısı, büyük çoğunluğunu tarım ürünlerinin oluşturduğu ihracaattan doğan döviz gelirinin sınai hammadde, makine ve teçhizat ithalinde kullanılmasıdır ki bu da dolaylı ya da niteliksel bir aktarmadan ibarettir, 

Görülüyor ki, yurdumuzda tarımsal üretimin planlanması diye bir şey söz konusu değildir. Bu yalnız tarımsal üretimin niteliğinden — tarımsal üretim yapısından — değil, ekonominin diğer sektörlerinde de planlamanın giderek ekonomiyi izler bir duruma gelmesi sonucudur. Daha açık bir deyimle yurdumuzda ekonomi planlara yön vermektedir, planlar ekonomiye değil, Kaldı ki tarımsal üretim yapısı, mülkiyet ilişkileri, gerçek bir planlama ile uyuşmaz durumdadır. 
Toplam tarım işletmelerinin 1963 te % 68.9 u, 1970 de % 75.2 si 0-5 hektar büyüklüğündedir (7). Benzer şekilde 5-10 hektardan oluşan işletmeler toplamın sırası ile % 18 ve 15 ini meydana getirmektedir. İşletmelerin büyüklüğü, doğal olanak, iklim, toprağın verimliliği, altyapı 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tesisleri pazar durumu, ulaşım gibi faktörlere bağlı olârak anlamlı bir bicimde karşılaştırılabilir. Ancak tarımsal yapının, optimum olmayan küçük işletme birimlerinden oluştuğu da açıktır. 


Diğer yönden, Türk tarımı için en verimli işletme biçimin «orta köylü işletmeleri »olduğu öne sürülmüştür (8). Sorun teknik açıdan, işgücü toprak, makina ve teçhizat ve diğer girdilerin en etkin bir biçimde kullarılmasını sağlamaktır. Bunun için bölgesel özellikleri göz önüne alarak bir toprak ve tarım reformu ile birlikte, koperatif işletme biçimlerinin uygulanması gerekir, Ancak bundan sonra gerçekçi bir tarım sanayi planlamasından söz edilebilir. 


3. NE YAPILABİLİR? 


Öncelikle o belirtilmesi gerekli bir nokta vardır : Toprak-İnsan-Toplum ilişkileri, yalnız ekonomik gelişmemiz yönünden değil, sağlıklı bir özgürlük ortamının oluşması açısından da önemle üzerinde durulması gerekli bir sorundur. 

Ek olarak, tarımsal üretimin optimum büyüklükteki işletmelerde çağdaş teknoloji ile ve koperatif biçimi örgütlenme ile yapılması ve genel ulusal planlama çerçevesinde ele alınması gerekir. 
Bu durumda temel gereksinmelerin, üretimden tüketime kadar karşı tekelci bir tutumla çalışacak kooperatiflerle sağlanması tek çözüm yolu olarak görülmektedir. Bilindiği gibi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve onunla birlikte getirilen yeni strateji ile Türkiye, hızlı sanayileşme kararı almıştır. Bu amacı AET ile birleşme için kaçınılmaz görülmüştür: ve sosyal ve ekonomik hakların özüne dokunmadar: toplumsal fedakârlıkla sağlanacakiır (9). Bu bir tercih sorunudur. 
Buna karşı tarım ve tarıma dayalı sanaуіп planlanması bir yerde «kendi haline» bırakılmıştır ki bu çelişkili bir durumdur. Böyle bir sonuç ancak özgürlüklerin daha da kısıtlanması ile sağlanabilir. 
Türk ekonomisinin 1960 öncesi ve 1970 
lerin başlarında karşılaştığı o bunalımlar 


sırası ile tarım ve sanayi lehine kesin tercihlerin sorunlarıdır. Ekoonmik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde ortaya çıkan bunalımda göz önüne alınırsa, tarım ve sanayii, planlı bir biçimde bütünleştirmeyen bir kalkınma stratejisi, gerçekçi 


sayılamaz. 
4 SONUÇ: 


Ekonomik gelşime bir anlamda tarun sanayi çelişkisinin çözümü demektir. 
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik bunalım, teeml tüketim gereksinmelerinin sağlanması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yurdumuzdda, tarımsal üretimin sanayi ile bir bütünlük içinde planlandığı söylenemez. Eğer planlama belli yöntemlerle belli amaçlara ulaşma ise t,arımsal üretim planlaması, çağdaş teknoloji kullanan koperatif işletmelerle sağlanabilir. 
Dengesiz bir biçimde sanayic ağırlık veren yaklaşım ekonomik yönden başarısız olacağı gibi, özgürlüklerin sınırlanmasına yol açacağı için, siyasal açıdan da benimsenemez, 
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Dr. İlhan TEKELİ 


I— GİRİŞ: 


Tarımsal planlamanın sosyal içeriği çok geniş kapsamlı bir konu. Bu kapsam içindeki bütün konular değinmekten çok, bu konuşma sırasında oldukça somut iki konu ele alınacaktır. Bunlardan birincisi tarımsal kesimde ne kadar nüfus tutulabileceğidir. İkincisi ise tarımsal kesime üretkenliği artırıcı yeni teknolojinin nasıl sökulabilecegidir. Bu iki konu tarımsal planlamanın temel konularıdır. Ve bu konularda tarımsal plancılar ərasında oldukça yerleşmiş yaklaşımlar ve inançlar vardır. Bu konuşmada yapılacak olan bu yaklaşımların tekrarlanmasından çok, bu yaklaşımlarda toplumun sosyal yapısını gözönüne almamaktan doğan yanılgılar ortaya koymak olacaktır. Bu tartışmayı yürütürken, soyut düzeyde varsayımlara dayanmaktan çok Türkiye'nin 1948 ler sonrasında geçirdiği deneyden, yararlan: mak istedim. Başka bir deyişle Türkiyenin son çeyrek asır içindeki tarımsal gelişmesini tarihsel bir boyut içinde değerlendirerek tarımsal planlamanın sosyal içeriklerini ortaya koymaya çalışacağım. 

Sosyal içerlik, sosyal yapı v.b. terimleri toplumumuzda oldukça gevşek ve belirlenmemiş bir şekilde kullanılmaktadır. 
Bu nedenle sosyal yapı ve ilişkilerin bu konuşmada hangi kapsamda kullanıldığını açıkça belirtmekte yarar vardır. Bu konuşmada sosyal yapı ve ilişkiler, kırsal kesimdeki mülkiyet yapısı ve mülkiyet yapısına paralel olarak oluşan iş bölümü olarak ele alınacaktır. Bu toplumdaki kültürel özellikler bu kapsam dışında bırakılacaktır, sosyal yapı ile kültür birbiri ile karıştırılmadan ayr заугі kullanılacaktır. Daha sonra göreceğiniz gibi bazı bilim çevreletinde tarımsal planlamanın Sosyal içeriğini yalnızca bir kültürel yayılma (difüsyon) sorununa indirgeme eğilimi vardır. Sosyal yapı veya başka bir deyişle mülkiyet sorunlarını tartışma dışı bırakan böyle bir yaklaşımın tarımsal planlamada ortaya çıkaracağı sorunlar konuşma ilerledikçe açıklığa kavuşacaktır. 


İl — TARIMSAL KESİMDE TUTU-LABİLECEK NÜFUSUN MİKTARININ SAPTANMASI VE YENİ, TEKNOLOJİ-NİN KÖYE SOKULMASI KONUSUNDA YAYGIN OLAN PLANLAMA YAKLAŞIM-LARI : 


Tarımsal kesimde ne kadar nüfus tutulabileceği ülkemizdeki hızlı şehirleşme dolayısıyla oldukça güncel bir konudur. Şehirleşmenin nedenleri üzerinde konuşulurken bu konuya sık sık değinilmektedir, Genellikle yapılan açıklama tarımın hızla makinalaştığı makinalaşmanın ise Кида emeğe olan ihtiyacı azalttığı, kırdan kopan nüfusun şehre geldiği şeklindedir. 
Bunun slogarlaştırılmış şekilde söyleneni Türkiye'deki şehirleşmenin kırların istemesiyle olduğu şehirlerin çekiminden doğmadığıdır. Hatta zaman zaman köye giren her traktör başına köyden kaç Кіşirin kopacağına ait rakamlar hesaplanmıştır. Bu açıklama yetersizdir ancak Каbaca doğrudur. Aşırı ölçüde basitleştirilmiştir. Kırda olan karmaşık dönüşümü açıklamakla yetersiz kalır. Eğer kırdan şehire olan göç köye giren traktör sa yısın belirli bir kat sayı ile çarpılması ile hesaplanabilecek olsa idi, son yıllarda gözlenen göçten çok daha yüksek oranda bir göçün doğması gerekirdi. Sorun encak kırsal alanlarda sosyal yapının dönüşümünün kavranması ile anlaşılabilir. 
Kırdan şehire olan göçün yukarıda verildiği gibi çok basit ve yüzeysel bir şekilde kavramlaştırılmasının en büyük sakıncası, böyle bir modele dayanarak politika önerilerinin geliştirilmesi halinde ortaya çıkar. Eğer şehirleşme olgusu yukarıdaki şekilde saçıklanırsa уа makinalaşmanın yavaşlatılması yada şehre akımın engellenmesi gibi yüzeysel ve anlamsız politi-Ка önlemeleri ileri sürülür. Halbuki şehirleşme olgusunu açıklarken kuliandığımız modeli geliştirir v ebunun içinde kırsal kesimindeki mülkiye t düzenin değişmesinin etkilerini. gösterirsek, bu modele dayanarak önerilecek politikalar kırsal kesimindeki mülkiyet biçiminde değinmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla açıklamalarda kullanılan modellerin biçimi 


salt olayı eksik tanıma ile açıklanılamaz. 
Aynı açıdan tarıma yeni teknikleirn nasıl sokulabileceği hakkındaki kabul edilmiş yöntemlere , bakalım. Genellikle varsayılan köylülerin yeni ve ileri teknikleri, kullanmaları bir bilgi eksikliği daha başka bir deyişle kültür sorunu olarak görülür. 
Bu halde yeni teknoloji girmesinin sorunları, bu bilgilerin toplumda nasıl yayılacağını örgütlenmesine indirgenir. Hangi yöntemlerle bu bilgiler köylüye - en etkin biçimde ulaştırılabileceğinin araştırılması tarımsal programlarının en önemli sorunu haline gelmektedir. Bu ele alışta ancak kismen doğrudur olgunun tümünü açıklamakta yetersizdir. Sosyal yapının başka bir deyişle mülkiyet biçiminin etkileri analiz dışı bırakılmıştır, 

Bu yazıda gerek kırda tutulan nüfusun miktarının saptanmasında gerekse çiftçilerin teknoloji seçimi sorununda, sosyal yapının etkilerinin ne olduğu üzerindne durulacaktır. Bunun için Türkiyc- nin 1948 den sonraki tarımsal gelişmesini değerlendirmekte yarar vardır. 

ШІ — TÜRKYE'DE 1948 — 1970 DÖ-NEMİNDE TARIMSAL GELİŞMENİN ÖZELLİKLERİ : 

1948 — 1970 yılları arasında tarım 
kesimindeki modernizasyon bir tek аофrultuda olmamıştır. Değişik dönemler gözlenmektedir. 1948 — 1970 yılları arasında tarımda makinalaşma bakımından üç ayrı dönem gözlenmektedir. 1948 — 
1950 dönemi Türkiye'de makinalaşmanın 
başladığı ilk dönemdir. Bu dönemde traktör sayısı 1800 den 44000 ne yükselmiştir, Bu dönemde tarımda makinalaşma daha çok ithalata dayanmıştır. Türkiye'- nin dış ödemeler dengesindeki sıkıntılar, 
1956 — 1962 döneminde traktör sayısının 
44000 civarında kalmasına neden olmuştur. 1963 — 1970 döneminde ise traktör hızla artarak 100.000 ne yükselmiştir. Bu dönemde tratörlerin önəmli bir kesimi montajda olsa ülke içinde üretilmiştir. 

Tarımda kullanılan arazi miktarının genişlemesinde de bu üç ayrı dönem: gözlenmektedir. ekili, dikili ve nadasa bırakılan sahalar 15408 bin ha. dan 1956 da 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24329 bin ha. ra hızla yükselmiştir. Bu dönemde Türkiye'de ekilebilecek toprakların hemen hemen sınırına erişilmiştir. 
1956 — 1962 döneminde ekili saha artışı 
yavaşlamıştır. 1962 yılında ekili sahalar 
25416 bin ha. yükselmiştir. 1963 — 1970 
döneminde de benzer şekilde artış yavaş olmuştur. Ekilen sahalar 27337 bin ha, ulaşmıştır. 

Tarımda kulanılan girdiler bakımından bu üç dönem farklılık göstermektedir, Kullanılan kimyevi gühre miktarı 1948 yılında 13823 ton iken 1956 yılında 82032 ton'a, 1962 yılında 295321 tona yükselmiştir. Bu iki dönemdede artış hızı çok yavaş olmuştur. Kimyasa! gübre kullanımı üçüncü dönemde çok hızla artarak 2.448.000 Ton'a yükselmiştir. 7 yılda 9 misline yakın artış göstermiştir. 
Kullanılan tarımsal mücadele ilâçlarıda dönemlere göre benzer eğilimler göstermektedir. 

Hava şartlarına göre düzeltilmiş tarımsal brüt üretim değerleri 1950 de 100 
iken 1956 da 1699 olmuş 1962 yılında 184.3 с 1969 yılında 230.6 ya yükselmiştir, 

Tarım kesimine ait bu kısa bütünleme üç farklı dönemde, tarım kesimindeki değişikliklerin farklı özellikte olduğunu göstermektedir. 1948 — 1956 döneminde tarım sektöründeki gelişme tarımda makinalaşma dolayısıyla olmuş, ekim alanı hızla artmış tarımsal üretimde buna paralel olarak çoğalmıştır. Tarımdaki makinalaşmanın bu dönemde kırsal kesimindeki toplam işgücü talebini azaltınadığı söylenebilir. Çünkü 1948 — 1956 döneminde çift hayvanları sayısı % 56 hayvanla işlenen toprak miktarı % 40 artış göstermiş 13768 bin ha .dan 19173 bin ha, çıkmıştır. Yine aynı dönemde ha. çıkmıştır. Yine aynı dönemde ha. başına üretimde de bir artış gözlenmektedir. 1950 
de 1007 TL. (1961) fiatlarıyla) olan tarımsal gelir, 1956 da 1277 TL. ye yükselmiştir. Aynı dönemde hem traktörle hemde çift hayvanı ile sürülen toprak miktarında yüksek artışlar olduğuna göre tarımsal kesimden çok önemli iş gücü açığa çıkması beklenemez. Halbuki biliyoruz ki 1948 - 1956 döneminde Türkiye'de kırsal alandan şehirlere büyük ölçüde göç olmuştur. O halde bu göçü açıklamakta salt traktör sayısının artışından hatta bu dönemdeki nüfus artışından söz etmek yetersiz kalır, daha temel nedenlere inmek gerekir. 


1956 — 1963 döneminde ise trakiörün 
girişinde bir duraklama olmuş ekilebilir toprakların sınırlarına yaklaşılmıştır. Genel ekonomik durumda dış ödemeler dengesi sıkıntılarının ve enflasyonel baskıların yüksek olduğu bu dönemde tarımsal kredilerde de önemli duraklamalar görülmüştür, Bu şartlar altında tarımda arazi ikame edici gübre v.b. girdilerin kul lanışları artış gösterememiştir. Türk tarımında modernleşmeleri ile tarımsal krediler arasındaki ilişki yüksektir, 1948 - 
1963 yılları arasında tarımsal krediler ile 
traktör sayıları arasındaki korelasyon r = 0.88 dir. Tarımsal girdilerin artışındada benzer ilişkiler vardır. Tarımsal girdiler artamayınca bu dönemde gerek brüt tarımsal ürün artışı gerek ha. başına üretim artışı sınırlı kalmıştır. 1956 
da 1277 TL./ha. olan üretim 1962 de 1291 
TL./ha. düzeyini aşamamıştır. Kusal аlandan şelire göçü yalnız tarımsa! makinalaşmaya bağlayan görüşe göre bu şartlar altında kırsal alanlardan şehre olan göçün yalnız kırsal alanda artan nüfus miktarına eşit olması gerekir. 1948 — 
1962 döneminde: üretim artışı sadece 
ekim alanlarındaki genişlemenin bir fonksiyonu olmuştur. Ekim alanlarındaki genişleme ile traktör kullanımı arasındaki korelasyon katsayısı r 0.998 dır. Teker teker ürünlere inildiğinde de pamuk hariç durum aynıdır. 1948 — 1962 döneminde başlıca ürünlere göre ekim alanları ile üretim miktarı arasındaki korelasyon katsayısi sadece pamuktan 0.75 dir. 
Bunun dışında tarımsal üretim değeri içinde önemli yer tutan hububat, bakliyat, tütün, şekerpancarı gibi ürürlerde 0.85 ve daha yüksektir. Bu sonuçla üretim artışlarının pamuk dışında ekilişlerdeki «extansif» genişlemeğe bağlanabile- 


ceğini pamukta ise bu dönemdebile modem tarımsal girdilerin kulanıldığın: gösterir. 

1963 yılından sonraki târımsai gelişте eğilimi tamamen farklı- özelliktedir. 
Bu dönemde traktör sayısı iki mislinden fazla armış olmasına rağmen ekilen toprap miktarındaki “artış sınırlı kolmıştır. 
Bu halde traktörle ekilen alanın, nayvanla sürülen alan aeyhine hızla arttığı söynebilir. Planlı dönemin tarımsal politikalarının ve dolayısiyle tarımsal kredilerin artışının etkisi yalnız traktör sayısı: nın artışında değil aynı zamndada tarımsal girdilerin artışında kendisini göstermiştir, 


Daha önce gördüğümüz gibi kimyevi gübre kullanılışı 9 misline yakın ürtmıştr. 1963 öncesinde toplam 45 bin ton civarında olan geliştirilmiş tohum dağıtımı 1963 — 1969 döneminde yüzde 290 oranında artarak 277 bin tona ulaşmıştır. 

Bu dönemde üretim artışı «ekstansif» genişleme dolayısıyla değil tarım girdilerindeki artış dolayısıyla olmuştur. Verim 
1962 yılındaki 1291 TL./ha. (1961 fiatlarıyla) dan 1969 yılında 1556 TL./ha. ra çıkmıştır. Bu artışlar ürün cinsleri arasında önemli farklılıklar göstermiştir. Pamuk ve şeker pancarı gibi endüstriyel bitkilerden gübreleme oranları yüzde 75 ve yüzde 100 dür. Bu türlerde verim artışları çok yüksek olmuştur. Örneğin pamukta ha. başına verimlilik son 18 sene- de yüzde 137 artmıştır. Dünyadaki en hız-H artıştır, Ancak yüzde 25 i gübrelənen buğdayda bile gübre ile ürün artışı arasındaki elastikiyet katsayısı 0.226 dır. Bu dönemde tarimin gelişmesi modern teknolojinin girişine bağlı olmuştur. Modern teknolojinin bu çok yönlü girişi ile tarımın doğal şartlara bağımlılığında bir azalma görülmektedir. Örneğin buğdayda daha önceki dönemde % 9.5 olan verim dalgalanması, 1963 — 1970 döneminde % 6.2 ye düşmüştür. Bu dönemde tarımsal kesimindeki iş gücü talebinin miktarının değişmesi açısından çeşitli cğilimler bir arada yer almaktadır. Bir taraftan hayvanla işlenen arazi miktarı azaimaya 


başlamış ve dolayısıyla işgücü açığə çıkmıştır. Diğer taraftan tarımsal ürün miktarı ve kullanılan girdiler arttığından bir işgücü talebi artışı söz konusudur. Kırsal kesimindeki toplam işgücü talebı değişmesi bu iki eğilimin toplamı ile oluşacakur, Genellikle bir iş gücü azalmas' olacaktır, Ayrıca kırsal kesimde nüfus artışında olacağı için kırsal kesimden şehre olan göçün bu nüfus artışı ve işgücü azalması toplumina eşit olacağı söylenebilirl, 

Türk tarımındaki dönüşmeye bu kaba çızgileri ile bakmak topraktar kopusun bütün mekanizmelarımı ortaya sıkarmaktan uzaktır. Bu ancak yapısal. dönü: şümü tanımakla olabilir, 


IV — TARIMSAL KESİMDE İŞ- 
LETME DÜZEYİNDE DÖNÜŞÜM : 

1948 sonrasında Anadolu tarımda görülen bu tekno'ijik değişme Anadolu tarımının geçirdiği ilk teknolojik değişiklik değildir. 1830 lardan sonra уа! - koloniyel hale gelerek dış pazara açılan Anadolu'ya 1900 lardan beri karasabanın yerine pulluk gir meye başlamıştır. Bu değişme geçimlik bir tarımsal üretim ünitesinden pazar için küçük üretime geçebilmeğe olanak sağlar. Böyle bir üretim ise köy içinde mülkiyet farklılaşması ve işbölümü farklılaşmasına olanak sağlayan bir dönüşümün başlaması demektir Ama bu dönemde Anadolu'da ulaştırma sisteminin yeterince gelişmemesi dolayısıyla büyük kapitalist işletmelere geçebilmek için gerekli mekanizmalar oluşamamaktatadır, 

Ancak demiryollarının ulaştığı alanlar ile Ege ve Adana Bölgeleri gibi dış pazarla ilişkileri yüksek yörelerde büyük kapitalist işletmeler doğabilmiştir. Türkiye”nin bir pazar olarak bütünleşmesi ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasının karayolu programının uygulanması sonuncun- da gerçekleşmiştir. 

Böylece 1948 lere ulaşıldığında Türk köyünde yaygın olan yerel pazar için üretim yapan bu köylerde işletme büyüklükleri çok farklılaşamamıştır. Toprak kutuplaşması daha keskinleşmemiştir. 1948 
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lerde yaygin üretim biçimi küçük “üre timdir, ama diğer bazı üretim biçimleri ile birilkte yer almaktadır. Bir taraftan pazar için üretim yapan küçük üre'iciler- den başka olarak halen saban kullanarak geçimlik üretim yapan küçük çiftçiler de bulunmaktaydı. Bir kayıda göre 
1938 lerde 418 tane 5009 dönümden büyük tarımsal mülk vardı. Büyük tarımsal işletmelerde de başlıca iki tip vardr. Birinci hayvan gücüne ve ortakçılık yada marabacılık yoluyla kısmende olsa topraба bağlı emeğe dayanılarak işletilen; üretiminin bir kısmi pazara intikal eden ağa işletmeleridir. Bu dönemde, bu tip ağa işletmeleri emek kıtlığı dolayısıyla tam olarak ekilmemek sorunu ile karşı karşıyadır. İkinci tip büyük işletmeler, kapitalistleşmiştirler. Bunlar özellikle Adana, Ege, Trakya gibi dış pazar için üretime çok önceden geçmiş bölgelerde bulunmaktadır. Bu işletmeler daha Kurtuluş Savaşı sonrasında makinalaşma eğilimi göstermiştir ve tarımsal işçi kullanmaktadır. 


1948 lerde kırsal kesimdeki işletnie 
tiplerini tamamlamak için İkinci Dünya Savaşı ortamı içinde Kurulan inodern devlet çiftliklerini de saymak gerekir 

Tarımsal yapıda böyle küçük ölçek: te de olsa toprak farkılaşmasının başlaması ve kapitalist işletmelerin kurulmuş olması tarım işçisinin ortaya çıkmış olması demektir. 1950 yılı tarım sayımına göre gerek mevsimlik gerekse devamlı tarım işçiliği yapanların miktarı 810795 olarak görülmektedir. 1948 den sonr Türkiye'nin tarımsal yapısının dönüşiimünü hızlandıran iki önemli etken doğmuştur. 
Bir taraftan tarımda insan ve hayvan gücünden, makina gücüne başka bir deyişle organik enerjiden, organik olmayan enerjiye geçilmiştir. Diğer taraftan ülke pazarı hizla bütünleşmiş mahalli paza- için üretime geçilmiştir. 

Bu iki önemli olgu tarımsal .şletme birimlerindeki dönüşüm ісіп çok güçlü baskılar yaratmıştır. Bu dönüşümü іпсеlemek için 1948 yılının tarımsal yapısı içindeki, küçük işletmeler (geçimlik veya 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erel pazar için üretim yapanlar) ve büyük yarı feodal işletmeleri alalım. Dönüşümü incelemek için yalnız bu ,ki tipi 
ele almak yeterli olacaktır. Daha 1948 
döneminde kapitalistleşmiş büyük çiftlikler ile devlet çiftlikleri dönüşümü incelemek açısından ilginç değildir. Varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir sonraki dönemin elemarlarıdırlar, zaten dörüsüme uğramışlardır. 


Aşağıdaki şemada 1948 yıllarımın kırsal yapısı ile 1970 lerin kırsal yapısı özetlenmiştir. 


1948 YILINDAKİ 1970 YILINDAKİ 
YAPI YAPI 
Küçük A Tarım 
I Tarımsal İşçileri işletmeler Topraklarını 
Büyük B Kiraya 
II Yarı Feodal Verenler İşletmeler azara 
Köydeki С Börük Küçük 
ІШ Tarım İşletmeler 
Dis işler Geçimlik 


D Üretim Yapan 
Küçük İşletmel 


Çok Küçük 

в Toprağı Kalan 
Yarı Üretici 
Yarı Tarim İşçi 


Büyük 
Е Kapitalist 
İşletmeler 


Köyde 
C Yeni Doğan 
Tarım Dışı İşle 


Şehre 


ыры 22 


1948 yılında yapılan köyde ele aldığımız üç gurup 1970 lerde köyde sekiz tipe dönüşecektir. Türk köyün de İkinci Dünya Savaşı sonrasında ne olduğunu anlamak, bu dönüşümün mekanizmalarının tanınması ile olur, 


Daha öncede belirtildiği dönüşümü 
kışkırtan iki faktör vardır. Birincisi 1948 
lerin çekim gücü olan öküz yerine traktörün kullanılmasıdır. 1948 lerin yaygın işletme büyüklülkleri çekim gücünün öküz olmasına göre teşekkül etmiş!.r. Bir çift sürme hayvanına göre işletme büyük: lüğünün ortalama 5.5 һа. olacağı s: ylenebilir. Halbuki traktörün ekonomik, olabilmesi için 75 ha. toprak işlemesi gerekir. Traktörün tarıma girmesi demek aynı zamanda. kırsal düzende traktöre 75 
na. toprak işletecek dönüşümün у: ralması demektir. 


İkinci önemli değişme yaratırı un- 


sur karayolları gelişmesine paralel olarak ülke pazarının bütünleşmesi köyün tüm ülke pazarına ulaşmasına olanak sağlayan kanalların kurulmasıdır.Böyle bir pazara ulaşabilme halinde, büyük işletmeler kontrol ettikleri artı ürünü kolayca değerlendirebileceklerdir. Bu halde  “rçlanma yoluyla yüksek risklide tarımsa araçlar almak ve işletmelerini büyütmek olanağı doğacaktır. Bu iki olanak + rımda toprak mülkiyetindeki kutuplaşmayı oluşturacak buna paralel olarakta ta” ımsal kesimde yeni iş ilişkileri doğacaktı. . 
Şimdi bu baskılar altında birmci guruptaki işletme tiplerinin nasıl ikir.ci tipteki işletmelere dönüştüğünü: görel.m. 


Bu dönüşmelerden en kolay gerçekleşenlerden biri II - F tipi olmuşuur Büyük çiftlik sahiplerinin tarımsal krediler- den yararlanarak veya birikmiş kapitallerini kullanarak trektör almaları çok güç olmamıştır. TT - F tipi dönüşümler kapitalist gelişmenin zaten girmiş olduğu Batı ve Orta Anadolu da çok kısa zamanda olmuş ve Doğu Anadoluda isə belirli bir zaman aralığı ile gerçekleşme yolunə girmiştir. 

II — F dönüşümün şehre olan göç (H) şa geçiş bakımından da önemli etkisi vardır. Bu tip büyük işletmelerde çalışan ortakçıların hiç bir fonksiyonu. kalmamış kendileri kapı önünde bulmuşlardır, Bu ortakçılar bazı büyük isleumeler- de çiftliğin makina tarafından işıenemiyecek taşlı marjinal kesimlerine vtilmiş- 


lerdir. Böylece büyük çiftliklerin br kr sım yarı makinalı modern yarda ortakçılığa dayanan geleneksel yöntemlerle: işlenmişlerdir. Bu tip çözüm ortakçıların hiç olmazsa bir kesiminin topraktan. kopmasını engelliyen bir mekanizma ohauştur. 
Bu grubun. göreli büyüklüğü hakında sayısal bir bilgiye sahip bulunmuyoruz. 
Marjinal toprakları bulunmayan: verimli ovalardaki çiftliklerde ise ortakcıisr tamamen çiftlik dışına çıkarılmışlardır. 
Bunlar ya II - A tipi dönüşüm yaparak köyde tarım işçisi haline gelmişler yada IL- H tipi dönüşüm yaparak şehre göçmüşlerdir. Büyük çiftlik dışına itilen, bu guruplara açık olan diğer bir seçenek ormandan yer açmak veya hazine arazileri- ne yerleşmek yoluyla II - С den daha çok TI - D tipi bir dönüşüm geçirmekti: 

Bu tip büyük işletmelerin gecirdiği dönüşümler, yalnız ortakçılərmn ei-nmesi ekilmeyen kesimlerinin ekilmesi şeklinde olmamıştır. Büyük çiftlikler devlet topraklarına el koyarak, meralara tecavüz cderek, toprak satin alarak arazi Кіз alayarek işletmelerini büyütmüşlerdir. Kiralanən toprakların bir kısmı küçük ve orta büyüklükteki çiftçilerden kiralanmasına rağmen bir kısmıda çiftçiliği tamamen bırakan büyük toprak sahiplerinden olmuştur. Böylece büyük toprak sahiplerinin küçük bi rbölümü olsada TT - B tipi bir dönüşüm geçirmişlerdir. 


Kırsal alandaki en önemli ve kütle halindeki büyük göçlerle ilgili dönüşmeler (1) tipindeki küçük üreticilerin geçirdiği dönüşümlerdir. Çok az bir kısım olmakla beraber küçük tarımsal işletmelerin bir kısım da büyük kapitalist işletmelere dönüşme yolu bulmuşlardır. I - F tipi bir dönüşüm göstermişlerdir. Birçok halde parti kanallarınıda kullanarak krediden yararlanarak borçlanma yöluyla traktör edinebilen bu çiftçiler, І- F tipi dönüşümü gerçek:eştirebilmek için önce traktörlerini etkin bir şekilde kullanabik meleri gerekir. Bunun için değişik yöntemler gelişmiştir. Bu çiftçiler bu taraftan küçük arazileri kiralıyarak ektikleri alanları büyütürken; diğer taraftan top- 


37 


rak satın almaya ve kısmende devlet arazisine tecavüz etmeğe başlamışlardır. Başlangıçta küçük bir çifti olan kişinin bu yöntemlerden yararlanmasının bir sınırı vardır. Genellikle bu mekanizmalar yoluyla işletmesini bir traktörün etkin kullanılması çin gerekli büyüklüğe kadar çıkaramaz: Bu halde traktör sahibi küçük çiftçiler traktörlerini kiralıyarak, traktörlerini etkin şekilde: kullanırlar. Bu kiralama süreci oldukça yaygındır. 1968 yılında yapılan Türk köyünde modernleşme eğilimleri araştırmasına göre köylerdeki çiftçilerin 96 6.9 zu traktör sahibi iken % 9.2 si tarlasını kiraladıkları traktörlerle sürmektedirler. Böylece küçük topraklarını kiralayarak işletmelerini büyütmek isteyen çiftçilerin varlığı, orta ve küçük toprak sahipleri arasında da bir çeşit rantiye gurubu doğurmuştur. Böylece bir grup çiftçi І-І dönüşümü yaparken diğer bir kısım IB tipi dönüşüm yapmıştır. 
Toprağını kiraya verenler bir taraftan şehre ve kasabaya göçe І-Н hazır hale gelirken, diğer taraftan köyde kalarak ya tarım işçisi I-A yada tarım dışı faaliyetlere geçer LG tiip dönüşüm yaparlar. 


Küçük köylü işletmelerinin hakim olduğu yörelere traktörün girişi ile birlikte pazar için üretime geçmek, tarım kesiminde kredi ve borçlanma ihtiyacını artırmıştır. Bu gereksinme iki nedenle doğmaktadır. Bir taraftan işletmelerin traktör arazi satın alma gibi yatırım gübre ve tarım ilaçları gibi işletme harcamaları için borçlanmaktadırlar, diğer taraftan köylünün pazar için üretim yapması ürününü senenin sadece bir mevsiminde satmasına ve diğer gereksinmelerini bütün yıl boyunca pazardan satın almasına sebep olmaktadır. Bu ise köylüde tüketim kredisi talebi yaratmaktadır. Halen kurumsallaşmış olan kredi mekanizmaları bu işi görmekten uzaktır. Bu nedenle köylünün kredi ihtiyacını karşılıyan tefeci - tücar mekanizması ortaya çıkmaktadır. 

Küçük üretici köylünün tefeci - tüccarla olan ilişkilerinin toprağını kaybetmesinde nasıl bir mekanizma oluşturdu- 


ğu artık hemen herkes tarafından bilinmektedir. Böylece daha üreterek modern tarıma uymak için borçlanmalara giren küçük ve orta çiftçilerin ancak küçük bir kısmı büyük çiftçi haline gelirken büyük kesimi topraklarını yitirmektedir. Toprağını kaybedenler farkı tiplerde uyum yapmaktadır. Toprağının tümünü kaybeden ler ya tarım işçisi haline gelerek I-A tipi bir dönüşüm yapmaktayada şehre göç ederek 1-Н dönüşümü gerçekleştirmektedir. Toprağını kısmen kaybedenler ya I-E tipi bir dönüşüm yaparak, yarı tarım işçisi yarı üretici haline gelmekte vada I-B tipi dönüşüm yaparak topraklarını kiraya vermekte, böylece topraktan hey: maktadır. Topraktan kopan bu kişiye açık olan yollar tarımsal işçilik (LA) ve şehre göçtür (Т-Н) , 

Tücar - tefeci menakizması yoluyla toprakların tefeciler elinde toplanması, daha önce çiftçi olmayan bu kesimin kapitalist büyük işletmeler kurmasına olanak sağlamakta ІП-Е tipi bir dönüşüm meydana gelmektedir. Bu dönüşüm sürecinin kendisi daha çok açıkça belirtmediği bir dönem olan 1952 de yapılan Türkiye”de Zirai Makinalaşma araştırmasına göre eskiden çiftçilik yapmadığı halde yeniden çiftçiliğe başlayanlavın oranı yüzde dörttür. Bu oran yüzde 15.5 ile Güneydoğu Anadoluda en yüksektir. Güney Doğu Anadoluda yeniden çiftçiliğe başlayanların yüzde 83.3 ü eskiden käy- de oturdukları halde çiftçilik yapmayan esnaf ve tüccariardır. Bu bulgular ІП-Е tipi dönüşümün varlığlını kanıtlamaktadır. 


LF, П-Е ve ІШЕ tipi dönüşümler ekiien ürün tipi tarafından etkilenmektedir. 
Pamuk, gibi, buğday gibi büyük işletmelerde üretilmeğe uygun ürünlerin yetiştirildiği yörelerde büyük kapitalist işletmelere geçiş çok kolay olmuştur. Toprak hızla kutuplaşmıştır. Öte yandan tütün gibi emek yoğun ürünlerde veya şekerpancarı gibi ekim miktarı devlet tarafından düzenler yörelerde toprak kutuplaşması çok yavaş olmuştur. 

Ovalarda T-F, TEF HI-F dönüşümleri 


dolayısıyla topraksızlaşan guruplar ya şehre göç etmişler yada tarım işçisi haline gelmişlerdir. Diğer kısımda orman köylerine ve dağ köylerine” sığınmışlar ID tipi dönüşümü yapmışlardır. Tarımda makinalaşma orman içinde ve kenarında- ki marjinal topraklar üzerinde yaşayan köylü nüfusunu artırmıştır. Ovadan atr lan köylü geri teküolojisi Пе bu marjinal kamu topraklarına sığınmaktadır. Büyük ve orta toprak sahiplerinin yarışması dolayısıyla ovadaki devlet arazisine sahip çıkamamaktadır. Bu dönemde köylüler ormanlardan 3337 bin dönüm toprak Каzanmışlardır. 

Kırsal kesimde bu bölüme kadar üzerinde drumadığımız sayıca önemli bir dönüşüm tipi І-С dir. Mahalli pazar için veya geçimlik üretim yapan küçük işletmelerden, modern ve büyük pazar için üretim yapan küçük işletmeye geçen oldukça büyük bir grup vardır. Bu işletmelerin topraklarını kaybetmeden modern tarıma geçebilmesinde yetiştirdikleri ürün cinsleri etkili olmuştur. Daha önceden gördüğümüz gibi tütün, sebze v.b. emek yoğun ürünlerin üretildiği alanlarda toprak kutuplaşması olamamakta 1-C tipi dönüşüm gerçekleşmektedir. 


Tarımda makinalaşma ve sosyal yapıda farklılaşma, kırsal yeni iş imkanları ve mesleklerin doğmasına sebep olmuştur. Kırsal kesimde gelişim artışı bir taraftan ticaret vb. tamirciler gibi yeni oldukça ihtisaslaşmış işleri ortaya çıkarmıştır. Traktör sürücülerinin büyük kısmı traktör sahipleri yada aileden biridir. 

Şimdiye kadar daha çok kırsal yapıda doğan polarizasyon ve modernleşmeyi sağlayan mekanizmalar üzerinde duruldu. Sonra yalnızca bu mekanizmalar açısından bakmak bizi yanıltır, Bu dönüşüm aynı zamanda kutuplaşmanın hızını yavaşlatıcı mekanizmalarıda doğurmaktadır. Eğer bu karşı mekanizmalarda ortaya çıkmasa kırsal kesimden şehirlere olan göç çok daha hızlı olacaktı. 

Yavaşlatıcı mekanizmalar, farklılaşmrş yeni kırsal yapının değişik tipteki işletmelerin ve işgücünün karşılıklı ilişkile- 


rinden doğmaktadır. Bu işletmeler arasındaki ilişkiler bir girdi-çıktı ilişkisi değildir. Emek arzu ve emek talebi bakımından tamamlayıcılıklar vardır. Kırsal kesimin yeni yapısı içinde sahibinin ailesinin emeği dışında emeğe ihtiyacı olan işletmelerin, (C) ve (F) tipi olduğu açıktır. Buna karşılık (А), (D) ve (E) tipindeki işletmeler veya aileler geçimlerini emeklerini ya tamamen yada kısmen satarak sağlayacaklardır. Bu tamamlayıcı-ПК her iki gurubun üreteceği ürünü seçmelerindede görülmektedir. Emek arzu etmek zorunda olan gurup, ekeceği ürünleri emek talep eden işletmelerin emek talebinin bulunduğu yada çiftçinin tarla- da çlışmasını gerektirmeycek ürünlerden seçmektedir. Büyük çiftçinin bu toprağı küçülmüş çiftçiler? iş fırsatı arz etmesi, kırda da şehirdeki gibi bir marjinal istihdam kesiminin doğmasına sebep оһт-Юа kırdaki nüfusu kısmen stabilize etmektedir. Bu yolla büyük çiftçi kırda kendi emek deposunu tutmaktadır. 

Türk köyünde 1970 lerde meydana çıktığını gördüğümüz yedi gurubun göreli büyüklükleri hakında elimizde sağlıklı bilgiler yoktur. 1970 tarımsal sayımına göre kırsal kesimde A gurubuna giren 265648 tarımsal işçi ailesi vardır. Toplam aileler sayısının % 7.5 uğudur. Bunun 
doğruluğunda şüphe vardır. Çünkü 1950 
tarım sayımına göre bu oran % 11 görülmektedir. 


В gurubunu teşkil eden toprağın kiraya veren aile sayısı hakkında ancak 
1963 sayımında bazı ipuçları vardır. 1963 
sayımına göre toprağının tamamını kiraya veya ortakçıya veren küçük işletme aile sayısı 104347 dir. Toprağının tamamını kiraya veren küçük işletme aile sayısı 104347 dir. Toprağının tamamını kiraya veya ortağa veren büyük işletme sayısı 283 tür. Korkut Boratav'ın 1963 sayımını analiz ederek ulaştığı sonuç «Türkiye'de küçük işletmelerde toprak Кігаlama niteliği zayıf; kiraya toprak verme niteliği daha güçlüdür. İşletme büyüklüğü, arttıkça toprak verme niteliği daha güçlüdür. İşletme büyüklüğü, arttıkça 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toprak kirasının arazideki payı artmaktadır. 

C gurubunu teşkil eden pazara dönük üretim yapan küçük işletmeler hakkında sayımlardan doğrudan doğruya bilgi elde etme olanağı yoktur. Eğer 31 — 200 dönüm büyüklüğündeki işletmelerin böyle bir gurup olduğu kabul edilirse, bu büyüklükte işletmeler 1963 yılında toplam işletmelerin yüzde 46.2 si iken 1970 sayımında yüzde 36.60 şa düşmüştür. Bu gurub göreli olarak düşmektedir. Bu grup içinde D grubunda bulunmaktadır. Bunlar ayrıca saptanarak olanağı bulunamamıştır. 

E grubu kısmen toprak sahibi Кі5- mende tarımsal işçi olan aileleri göster: mektedir. Bu grubu 1 — 30 dönüm ала sındaki işletmeler olarak alırsak 1963 sayımında bu gruptaki işletmeler toplam işletmelerin yüzde 50.2 si iken 1970 sayımında yüzde 60.4 düdür. Eğer analizde kullanılan verilerin tam güvenilir olduğu varsayılırsa, kırdaki kapitalist işletmelerin daha mevsimlik olan işgücü talebini bu kesimin sağladığı ortaya çıkar. 

F grubunu teşkil eden büyük kapitalist işletmeler olarak 200 dönümden büyükler alınırsa bunların 1963 sayımında yüzde 3.6, 1970 sayımında yüzde 3.04 
olduğu görülür. 


Yukarıda verilen istatistik.er işletme büyüklüklerini göstermektedir. Tuprak mülkiyetini değil. İşletmelerin mülkiyeti- ne ait istatistikler gözlendiiğide 1950 — 
1970 döneminde işletmelerinin tümüne 
malik olanların oranının arttığı işletmesini toprak kiralayarak büyütenlerin oranının azaldığı görülmektedir Bu bir taraftan toprak mülkiyetindeki kutuplaşmanın kesinleşmesi ile mal sahipliğinin artması diğer tarftan küçük toprak sahiplerinin gelirini toprak kiralayarak tamamlamaktan çok mevsimlik tarımsal işçi olarak çalışarak tamamlamaları ile açıklanabilir. Diğer taraftan göreli önemi az olmasına rağmen işletmelerinin tümünü kiralayan toprak sahiplerinin artması toprak kirasının doğması yönünde bir gelişmedir. 
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Diğer taraftan şehirdekilerin ve şehre göç edenlerin kırsal kesimde toprak sahipliğini ne kadar devam ettirdiği ilginçtir. Kiralanan toprakların ne kadarının bu göç edenlere ait olduvğna ait bilgiler yoktur. 1950 sayımına göre şehirdeki 456033 ailenin kırsal alanda toprağı vardır. Köy İşleri Bakanlığı İl Envanter Etütlerine göre absente çiftçiliğin toplam arazinin yüzde 8.7 sini oluşturduğu saptanmıştır. 

Bu çok kaba sayısal saptamalarda göstermektedirki kırsal alanda yapının anlamlı ilişkileri F ve C grubu işletmeler ile E grubu işletmelerin karşılıklı münasebetlerinde ortaya çıkmaktadır. E tipi kırsal kesimdeki tarım işçisinide temsil etmektedir. Salt tarım işçisi, A, E ye göre yaygın değildir. 


IV — TARIMSAL İŞLETME YAPISI-NIN DEĞİŞMESİNE PARALEL OLARAK KIRSAL KESİMDE AİLE YAPISININ DEĞIŞMESİ VE AİLENİN YENİ YAPI-YA UYUM MEKANİZMALARI : 

Geleneksel tarım düzeninin hakim olduğu, daha toprak mülkiyetinin farklılaşmamış olduğu dönemlerde geniş aile sistemi yürürlüktedir. Böyle geleneksel geniş aile kırsal kesimdeki işsizlik sorunlarının doğurduğu buhranlar kendi içinde çözümleyen bir mekanizmadır Geniş ailenin hakim olduğu geleneksel *arım pazara açılmamıştır, geçimlik tarımdır. Bu işletmeler kârı en çoğa çıkarma güdüsüyle çalışmamakta daha çok toplam üretimi en çoğa çıkarma güdüsüyle çalışmaktadırlar. Böyle bir işletme yapısı gizli işsizliğe düşük istihdama gayet elverişlidir. 
Aile nüfusu sahip olunan toprağa göre optimumdan daha fazla ise de, ailenin üyeleri aile içinde kalabilmekte, üretime yaptıkları marjinal katkıdan daha çoğunu tüketimleri için alabilmektedirler. Geniş aile yapısı gizli işsizleri buhran doğurmadan içinde barındırabilmektedir. 

Bugün köyleriimzdeki aile yukarıda özellikleri tanımlanılan geniş aile değildir. Bütün dünya deneyi göstermektedirki köydeki toprak mülkiyetirin farklılaşmasına paralel olarak aile yapısı da de- 


gişmektedir. Serim Timur'un Türkiye için yaptığı araştırmaya göre 1968 yılında köydeki çekirdek ailenin orari yüzde 47.8 
dir. Türkiye ortalamasının yüzde 56 olduğu düşünülürse, Türkiye köylerinde artık çekirdek ailelerin oldukça yaygın hale geldiği görülür. Türk köyünde genis aile ancak büyük işletme sahiplerinde kalmıştır. Yapılan çok çeşitli araştırmalar açıkça göstermektedirki işletme büyüklükleri ile aile büyüklükleri arasında çok yüksek korelasyon vardır. Genellikle denilebilirki 150 dönümden büyük işletmelerde ataerkil geniş aile (8.2 kişi) 40 — 
140 dönüm arasındaki işletmelerde geçici 
geniş aile (6.4 kişi) 40 dönümden küçük işletmelerde çekirdek aile (4.9 kişi) büyüklüğne düşülmektedir. 


Yeni yapılan araştırmalar göstermektedirki işletme büyüklüğüne göre aile işgücü tam olarak kullanılmamasına rağmen önemli oranlarda işgücü kiralamaktadır. Demekki aile işgücünün tam olarak kullanılmaması toprak o vetersizliğinden çok istiyerektir. Bu gönüllü işsiz kalma gizli işsizlik değildir. Bu gelir grubununun tüketiminin bir parçasıdır. Tarımda makinalaşma eğilimi bu gurupta çok yüksek. Yine genellikle yapılan ampirik araştırmalar göstermektedirki, traktör aile içindeki işgücü tarafından kullanılmaktadır. Öyle ise büyük çiftliklerde bir iş bölümü vardır. Büyük toprak sahibi traktörle yapılacak işlerin işgücünü aile için- den sağlamakta, çapa hasat gibi tam makinalaşmamış işler için dışardan ücretle tuttuğu emekten yararlanmaktadır. Bu büyük işletmelerde ailenin daha çok erkekleri çalışmakta, çocuklar ve kadınlar işgücüne katılmamaktadırlar. 100 dönümden küçük işletmeler gnellikle tamamen aile içi emeğe dayanmaktadırlar. Aile tarımsal teknolojisinin kendi işgücü ve toprak kaynaklarına uygun olarak seçmektedir. 40 dönümden özellikle 20 dönümden küçük işletmeler ne kadar emek yoğun teknoloji seçerlerse seçsinler ailenin tüm emeğini kendi işletmeleri içinde değerlendirmektedirler. İşletmeler küçüldükçe artık gönüllü olarak çalışmama değil giz- 


li veya açık işsizlik ortaya çıkmaktadır. 
Bu küçük aileler gelirlerini tarım işçisi olarak yada tarım dışı işlerden takviye etmek durumundadırlar. 

Yapılan bazı araştırmalara göre toprak büyüklükleri arasında 60 misli fark olan işletmelerde bu tip mekanizmalar kişi başına gelir farklılıklarını 4 misline kadar indirmektedir. Şimdi çeşitli yollerda toprak kaybeden bir ailenin, toprak kaybına paralel olarak nasıl yapı değiştirdiğini ve yeni duruma nasıl uyum yaptığını yakından görelim. е 

Aile geliri azaldıkça ölçek ekonomilerinin önem kazanacağı ve büyük ailelerin gelir kaybının etkilerini azaltacak bir mekanizma olacağı ileri sürülebilir. Ama ampirik gözlemler bunun tersi yöndedir. 
Ailenin parçalanması için çeşitli nedenler vardır, bunları görelim. 

Toprağını kaybetmekte olan ailenin toprak kaybetme hızı yavaş ise, bu duruma ailenin uymun yapmasındaki ilk seçenek aile reisi veya daha büyük bir olasalıkla aile içinde yeni yetişen gençler- den birinin şehre veya kasabaya çalışmak için gönderilmesidir. Bu göç başlangıçta geçicidir, ailenin bireyi daha aileden kopmamıştır. Türk köyünde modernleşme araştırmasına göre mülakat yapılan ailelerin yaklaşık olarak yüzde 28 zi geçici olarak köy dışında yaşayan nüfusa sahiptir. Böyle her aile ortalama 1.5 kişi göndermişlerdir. 


Eğer geniş aile bu yeni ilişkileri ile dengesini sağlayamaz toprak kaybetmeme devam ederse daha radikal bir uyum yapmak zorunda kalacaktır. Bu halde geniş aileden bir çekirdek aile koparak tamamen şehre yerleşir. Genellikle bu ailenin şehirle eskiden temas kurmuş kolu olmaktadır. Türk köyünde modernleşme araştırmasına göre 1963 — 968 yılları arsında köyden ayrılarak başka yerlere yerlşen hiç bir ailenin bulunmadığı köyler tüm köylerin yüzde 24.6 sı yüzde 1 - 10 
arasında göç veren köyler yüzde 46.3 yüzde 10 dan fazla göç veren köyler yüzde 28.1 dir. 

Böyle bölünerek dışarı göç veren ailenin elinde kalan toprağı 40 dönüm kadar ise çekirdek aile haline gelen aileye emek yoğun teknikleri kullanması halinde yeterli olabilmektedir. Fakat aile toprak kaybetmeğe devam ederse 20 dönümden az toprağı kalırsa bu aile yaşamını ancak ek olarak yaptığı mevsimlik tarım işçiliği sayesinde sağlayabilir. Bu aile arак küçük çekirdek aile haline gelmiştir. 
Hem aile reisinin mevsimlik göç için gittiğinde ailesini bırakacağı kimsesi yoktur, hem de aileden yalnız bir kişinin mevsimlik tarım işçiliğir:den kazanacağı para yetmeyecektir. Aile bu kısa mevsim içinde tüm emeğini (çocuk kadın erkek) satrak yşamı için yeterli minimum gelire ulaşabilmektedir. Bu nedenle çekirdek aile tüm olarak bir işgücü arz birimi haline gelir. Aile olarak göç edenler, âile olarak işgüçlerini arz ederler. Ailenin çekirdek aile olması hareketliliğini artırır iş bulma olasalığını arttırır. Bu göçler mevsimlik kısa mesafeli ve iki dalgalıdır. Birinci dalga Nisan - Mayıs aylarında çapalama, su kanallarını açma ve benzeri işleri görmeğe gelen emekçileri getirir. İkinci dalga ise hasad zamanı olur. 

Bu halde göç eden aile köyünde kendi toprağında ekiyor ise, ektiği ürünü çalışmaya gittiği alanın ürününe göre tamamlayıcı olarak seçecektir. Örneğin pamuk bölgesinde çapaya ve pamuk toplatoprağına buğday ekecektir. Bu ise tarım mağa giden mevsimlik tarım işçisi kendi işçisinin yüksek gelir getiren ürünü dikmesini önlediği veya mevsimlik tarım işi əramasındaki hareketliliğini azalttığı ісіп belkide toprağını kiralama yönündeki eğilimini artıracaktır. 

Böylece hareketliliğin önemi ailenin parçalanma eğilimini artırır, geniş ailenin sağladığı ölçek ekonomileri ve yardımlaşma, aileler arası yardımlaşma ile ikame edilerek çözümlenmeğe çalışır. 


V — TARIMSAL İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ SEÇİMİ VE KIRSAL ALAN-DAKİ ÜÇLÜ TEKNOLOJİK YAPININ NEDENLERİ : 

Kırsal aile yapısı ile kırsal işletme yapısı bu konuşmada olduğu gibi bir özdeşlik içinde ele alınırsa tarımsal işletmelerdeki teknoloji seçimine de bu açıdan bakmak gerekir. Teknoloji ile işletmenin emek ve toprak kaynaklarının göreli kıtlığına göre seçilecektir. Böyle olunca tarımsal işletmelere yeni teknolojinin girişi yalnız bir teknik bilgi konusu değil aynı zamanda kırsal alandaki toprak dağılımı ve aile yapısının bir fonksiyonun olmaktadır. 

Bu kısma kadar yapılan tartışmada açıkça görüldüğü gibi tarımda makinalaşma başlayıp toprak kutuplaşması oluşunca buna paralel оіггаК mülksüzleşme süreci başlamaktadır. Bu mülksüzleşme işletmelerin birden tüm mülklerini kaybetmeleri şeklindne olmakta zaman içinde oluşmaktadır. Kırsal yapıda bu küçülmüş mülklerin sahiplerinin varlıklarını sürdüren yan mekanizmalar doğmaktadır. 
Bir çeşit kırsal marjinal kesim oluşmaktadır. Kırsal kesimde geri bir teknoloji bu yolla sürmektedir. Bu işletmeler için bu teknoloji bu yolla sürmektedir. Bu işletmeler için bu tekroloji kendi kaynaklarını kullanmaları açısından rasyoneldir. 
Seçimi tarımsal bilgi eksikliğinden değil kaynak kompozisyonunun özelliğindedir. 
Böylece ileri teknolojinin girmesi bir noktadan sonra kırsal mülksüzleşme hızının fonksiyonu olmaktadır. Tarımsal kesimde birden fazla teknoloji başka bir deyişle üretim fonksiyonu aynı anda yer almaktadır. Bunun nedeni teknoloji ile ilgili bilgilerin yayılmasır:daki gecikmeler değil kırsal kesimin yapısal özellikleridir. 
Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırmasına göre tarlayı sürmek için köylü ailelerinin yüzde 16.1 ri traktör yüzde 83.9 zu ise çekim hayvanı kullanmaktadır. 


Burlardan yüzde 48.5 ğu karasaban yüzde 38.2 si ise pulluktan yararlanmaktadır. Arazi şartlarına bağlı olarak her iki tarım aracını kullananlar yüzde 6.5 
tur. 

Tarımsal faaliyetlerin birçok alt işlemi vardır. Toprak hazırlama, ekim, çapa, gübreleme, mücadele, sulama, hasat nakliye gibi, Tarımda modernleşmenin te- 


mel elemanı çeki gücünün traktöre geçmesidir. Çeki aracı traktöre takılan aletlerle birçok işlem birden modernleşmektedir. Toprak hazırlama, ekim, mücadele nakliye gibi. Bu traktörle zorunlu olarak ilintili bir gelişme olarak görülebilir, Fakat gübreleme sulama ve mücadele gibi traktör kullanma ile zorunlu ilintisi olmayan girdilerin de traktör ile birlikte girdiği modernleşmenin tüm olarak gerçekleştiği görülmektedir. Buna rağmen Türk tarımında bazı işemler makinalaşmıştır. Çapa, ot ayıklama ile hububat dışındaki ürürlerde hasad. Dünyada ileri ülkelerde bu fonksiyonlarda makinalaşmıştır, Türk tarımında emeğin bolluğu bunların makinalaşmasını ekonomik ol maktan çıkarmaktadır. Böylece küçük işletmelerdeki nüfusun kırda tutulmasına olanak sağlayan mevsimlik işler doğmaktadır. Türkiye'de suni gübre kullanan köylü ailelerinin oranının Türk köyünde modernleşme eğilimleri araştırmasına göre yüzde 50 olduğu görülmektedir. Tarım ilâçlaması yapan işletmeler ise yüzde 57.5 
tir. Bu sayı traktör ile toprağını süren aileler oranı yüzde 16.1 ile karşılaştırıldığında. Ticari modern tarım girdilerinin geleneksel çekim gücü kullanan tarım kesiminede girdiğini gösterir, Bunlar şemadaki (C) tipi pazara dönük üretim yapan işletmelerdir. Bu işetmeler akılcı bir tutumla emek ikame edici değil toprak ikame edici girdiler kullanmaktadır. 


Bu kısa tartışma gösterilmektedirki tarımsal kesimde (F) tipi büyük kapitalist işletmeler, (C) tipi küçük pazara dönük üretim yapan işletmeler ve (E) tipi hem toprak sahibi hem mevsimlik işçi olan işletmelerin herbiri kendi kaynaklarını değrlendirmed rasyonel bir tutum ile farklı teknolojiler seçmektedirler. 


F tipi işletmelerde emeğin marjinal katkısı sıfırdan büyük iken C tipi işletmelerde sıfıra çok yakın E tipi işletmelerde sıfır olacaktır. Batıda geliştirilen kırsal kesimdeki emeğin marjinal katkısının sıfır olduğunu varsayan çeşitli gelişme teorileri üzerinde kopan fırtınada 


böyle bir ayırımla kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 


IV — SON BİRKAÇ SÖZ : 


Bu konuşma içinde kırsal yapıyı başka bir deyişle kırdaki mülkiyet dağılımını gözününe almayan, bir şehirleşme analizinin, kıra tarımsal teknoloji götürme politikalarının ne kadar yetersiz kalacağı ortaya çıktı sanırım. Aynı sakıncalar, bu yapıyı düşünmden yapılacak kooperatifleşme, köy kent v.b. önerileri için söz konusudur. 


Bu yazıda yukarıdaki sorunlar Türkiye'nin 1948 — 1970 arasındaki deneyinin değerlendirilmesi ile cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin geçirdiği bu deney toplumların evriminde mutlaka geçmek zorunda oldukları tek yolmudur? 
Yoksa başka seçenekler de varmıdır? Türkiye kırsal alandaki modernleşmesini, kapitalist sistemin çevresinde bir ülke olarak bağımlı bir teknoliji ithaline dayandırmış bir ülkelerin bir örneğidir. Yalnızca teknoloji ithalindeki bağımlılıkla kalmamış aynı zamanda yeni teknolojinin kırsal düzende rasyonel kullanılması için gerekli kurumsal düzenlemeleri (toprak reformu, kooperatifleşme v.b.) siyasal yollarla yapmayan, yeni teknolojiye kırsal alanın uyumunu pazar mekanizmasına bırakmıştır. Türkiye'nin deneyini bu siyasal tercihler içinde değerlendirmek gerekir, Türk tarımının planlamasında ilk sorulacak soru bu siyasal seçmelerin ne kadar rasyonel olduğudur. 


Türk tarımının ve köyünün kalkınması ile ilgili doğru yolların bulunması önce soruların doğru cevaplandırılmasından geçer, İşletme düzeyindeki sorunlar başka başka kaynak dağılımlarına göre farklı çözümlere sahip olacaktır. Yukarıdaki kısa tartışma göstermektedir ki Türk Köylü işletmeleri var olan kaynak dağıтагт içinde oldukça akılcı davranmaktadırlar. Bu halde işletme düzeyinde çözüm aramaktan çok yapısal çözümler aramak gerekir. 
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